


Redactioneel

We gaan weer beginnen. Dat heb ik
heel goed gemerkt. Van diverse
activiteiten is informatie binnen- ST —
gekomen voor aankomend seizoen. Ouderen Uitje ;ff L 2

A

Datums gepland, onderwerpen zaterdag 25 mei
uitgekozen, ja, er is weer voldoende
keuze qua activiteiten.

De startzondag hebben we net achter
de rug en in deze dienst is de nieuwe
website gepresenteerd. En wat zo
ontzettend mooi is, is dat de naam
van de website niet gewijzigd is.

www.lucaskerkwinkel.nl

De huidige naam in een nieuw jasjel
En dat vind ik toch leuk! Want de
informatie, die op de "oude" website
stond, is zoveel mogelijk over-
genomen. Zoals foto's en
geschiedenis van diverse kerken.

Die verhalen, die zijn zo mooi en leuk
geschreven, die mogen niet verloren
gaan.

Scan de onderstaande QR code maar
en kijk eens op de site.

Maar eerst...... veel leesplezier
toegewenst.

Carla Breeman - van Rij

Lucaskerk Nieuws Johgerenneven- Van de Kerkraad

dienst
De vakantie van Herinneringen Nazomeren
Stuk geschiedenis  Het Recept van Daar zit muziek in
Ps. Misschien zijn er lezers van dit Janny
Magazine die nog leuke, goede, agins Yagina 21 . )
inspirerende ideeén hebbenomop  Puzzel en Colofon ~ Amnesty Kerkdiensten

de website te plaatsen.



GODSDIENST VOOR LOSERS

Voor de dienst van 29 januari vorig jaar heb ik (toen dus) een
preek gemaakt onder de titel ‘Godsdienst voor losers. Het Engelse
loser betekent letterlijk verliezer, en overdrachtelijk betekent het
zoiets als sukkel. Thierry Baudet (FvD) gebruikte de term om aan
te geven hoe hij tegen ons geloof aankijkt. Inmiddels denk ik dat
we het woord ‘losers’ zelfs wel als geuzennaam zouden kunnen
aannemen. Want, hoe sukkelig het voor mijn part ook klinkt, het
drukt iets uit, waarmee ons geloof ook gekarakteriseerd kan
worden. Heeft Jezus niet gezegd: ‘wie zijn leven wil behouden, die
zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest, omwille van Mij en
het evangelie, die zal het behouden. Daarbij is Jezus zelf de
grootste verliezer van iedereen. Hij liet zichzelf ter dood brengen
om voor ons het leven te verwerven.

Na de betreffende dienst drong het tot me door dat ik een, in elk
geval naar mijn eigen oordeel, sterke preek had gemaakt. En als ik
ergens een gastbeurt had, en het liet zich enigszins voegen naar
de tijd van het kerkelijk jaar, koos ik voor die preek. Die
overigens gebaseerd was op de lezingen van 29.1.23 (1 Korintiérs
1:18-31 en Matteiis 5:1-12), maar die lezingen zijn veel minder
tijdgebonden dan bijvoorbeeld Lucas 2, die werkelijk alleen geschikt is voor Kerst. In de tussentijd ben
ik er in allerlei gemeentes mee geweest: Schiermonnikoog, Schagerbrug, Nieuwe Niedorp,
Alkmaar-Noord, Oostkapelle, en ik wil hem weer houden in Hippolytushoef, waar ik op 8 september
op de rol sta.

Mijn inschatting bleek te kloppen. In de ene gemeente was het sterker dan in de andere, maar ik mag
rustig stellen dat ik er over de gehele linie erg veel reactie op heb gehad. Zoals van de pianist die op 10
maart jl. speelde in Nieuwe Niedorp. Hij vroeg me om de tekst van de preek en schreef me later dat hij
het er ook uitgebreid met zijn vriendin over had gehad - het betekende een nieuwe impuls voor zijn
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geloof. In Qostkapelle (16 juni jl, kort na de door de PVV gewonnen verkiezingen) was het bij het
koffiedrinken na de dienst gespreksonderwerp nummer 1, deze preek. Ook hier veel instemming en
ook blijdschap dat er iemand was die het duidelijk durfde te zeggen. Ook in Alkmaar-Noord was de
respons groot. Daar al tijdens het houden van de preek zelf; zo had ik het nog nooit meegemaakt.

Inmiddels denk ik dat we het woord
‘losers’ zelfs wel als geuzennaam
zouden kunnen aannemen.

Voor mijn gevoel is de betreffende preek mijn beste van de afgelopen jaren. Ik weet niet meer of het
druk was in de kerk op 29.1.23. In elk geval zou ik er hier in Winkel graag over in gesprek gaan.
Sowieso zeg ik al jaren dat degene die het meest aan de preek heeft, de dominee zelf is, omdat alle
woorden door hem/haar heen gaan. Janny zegt het fijn te vinden als ze een goede preek tweemaal
hoort. Welnu: ik zal de preek enigszins actualiseren en dan in de dienst van 6 oktober opnieuw
houden. En dan wil ik de bijbelstudieavond van 17 oktober graag besteden aan een gesprek over
(aspecten van) deze preek.

Jan Andries de Boer



BLOEMENGROET

De bloemen die iedere Eredienst op de
liturgietafel staan, zijn de afgelopen
weken gegaan naar:

30 juni: Dhr. Jan Buitenhuis
in Wieringerwaard

7 juli: Mevr. Ria Alferink
in Winkel

21 juli: Mevr. Jannie de Jong
in Wieringerwerf

4 augustus: Mevr. Adrie Kea
in 't Veld

18 augustus: Dhr. Peet van Damme
in 't Veld

25 augustus: Mevr. Guda Boonstra
in Hoogwoud

1 september: Dhr.Siem van Splunter
in Lutjewinkel

Koffieochtenden

Ook dit winterseizoen hopen we velen van
u te mogen ontmoeten op de maandelijkse

koffieochtend in de Voorhof van de
Lucaskerk.

Wij als ouderlingen en predikant nemen

steeds elk een ochtend voor onze rekening.

Op donderdag 19 september start de eerste avond
van het winterseizoen: Laat je inspireren.

Deze avond laten wij de film "To Verdener" aan u
zien. To Verdener ["twee werelden"] is een Deense
dramafilm.

Sara is erg gelovig opgevoed en haar familie leeft
volgens de regels van de Jehovah getuigen. Als ze
de ongelovige Teis ontmoet en verliefd wordt,
komt ze voor een dilemma te staan. Teis, of haar
geloof en familie. Een indrukwekkende film.

Donderdag 17 oktober: Bijbelstudie met Jan
Andries de Boer. We gaan het deze avond hebben
over "Godsdienst voor losers" Zie ook pagina 3.
Hopen weer op een inspirerende, boeiende avond
met elkaar.

Bovenstaande avonden: inloop vanaf 19:45 uur. We
starten om 20:00 uur.

Woensdag 20 November: Hopen wij te ontvangen
de beeldhoudster Ageeth van den Oever. Deze
avond komt zij vertellen over haar werk als
beeldhouwer. Zij is bekend van o.a. beelden voor
de Rabobank in Katwijk, haar geboorte dorp. In de
winter werkt zij geruime tijd in Italié.

Gepassioneerd kan zij hierover vertellen. Wij hopen
zo ook een inspirerende avond te mogen hebben,
en zien u graag.

Inloop 20:00 uur. We starten om 20:10 uur!!

Siep zal donderdag 17 oktober de spits
afbijten.

Op donderdag 14 november zal Tiny de
koffieochtend verzorgen. En donderdag 12
december staat in het teken van de
komende kerst.

De ochtenden beginnen steeds om
10.00 uur en eindigen om 11.30 uur.



Jongerennevendienst

Ruim 10 jaar geleden zijn wij gestart
met de jongerennevendienst. Dit
omdat de jongeren die naar de
middelbare school gaan afscheid
nemen van de kindernevendienst. Zij
vielen een beetje tussen wal en schip
en zo zijn wij gestart met de
jongerennevendienst.

Eén keer in de maand komen wij tijdens
de dienst bij elkaar. Als eerste kan ik
wel vermelden dat de jongelui van de
jongerenevendienst echt top zijn.

Zij zijn erg open en spraakzaam. Elk op
zijn of haar eigen manier. Het zijn
jongeren met een mening en zij zijn
erg sociaal naar elkaar. De sfeer is goed
en dat doet mij ook elke keer weer
goed.

De laatste jaren zijn er heel wat
onderwerpen voorbij gegaan.
Bijvoorbeeld:
> Getuigenis
> Trouw zijn
> Wat is voor jou geloven
> Wat zegt de Bijbel jou
> Sport en geloof, hoe gaat dat samen
\ > Wat betekent kerk voor jou enz.
7

Wij beginnen meestal met gebed en
vragen dan of God bij ons wil zijn.
Daarna hebben wij vaak een kort
gesprekje over hoe het met iedereen
gaat. Dan volgt het onderwerp. Meestal
sluit het onderwerp aan bij de
actualiteiten.

Wij gebruiken vaak filmpjes van You
Tube om het onderwerp uit te diepen
en combineren dit met een stukje uit
de bijbel. Samen bespreken wij het
onderwerp en dat is vaak heel

A ‘9:.55‘#?#?;‘. 2
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freepallernsarea.com

Als wij nog tijd over hebben, luisteren
wij vaak naar een lied wat iemand mooi
vindt. Al met al zijn het vaak mooie
bijeenkomsten waar ik zelf ook nog
veel van leer en waar een goed

sfeer heerst. Edwin



Vanuit de kerkenraad

Met deze rubriek willen we u op de hoogte
houden, of terug blikken op
gebeurtenissen van onze gemeente die
niet onder de noemer van een werkgroep
beschreven wordt.

Zo werden we allen verrast door de
activiteiten van twee gemeenteleden.
Ineens hingen ze er. De platen tegen het
plafond ten behoeve van de akoestiek.

Sake de bouwer en Mark zijn assistent.
Bedankt mannen. Er is nu minder
geluidsoverlast in de Voorhof tijdens het
koffiedrinken na de dienst.

Helaas heeft de leiding van de
Kindernevendienst moeten besluiten om
te stoppen. Er zijn nu geen kinderen meer
in de Lagere Schoolleeftijd. In het vorige
Lucas Magazine hebben zij hier al melding
van gemaakt. Als kerkenraad zijn we
dankbaar voor het werk wat zij hebben
verricht. Soms was alles voorbereid en dan
waren er geen kinderen. De laatste leiding
bestond uit Anyke, Jacqueline en Petra.
Vanaf nu liggen er in de kerk werkjes,
mochten er kinderen aanwezig zijn. En
zoals de leiding al schreef: De gezinsdienst
op eerste kerstdag blijft gewoon bestaan.

Blij zij we dat de maandelijkse
Jongerennevendienst wel door gaat. Zie
artikel op de vorige pagina.

Verheugd zijn we dat de kostergroep wordt
uitgebreid. Ageeth van den Oever gaat
meedraaien. Het is bijzonder fijn dat een
aantal leden van onze gemeente steeds
bereid zijn om koster te zijn. Zij zijn vaak
een uur voor de kerkdienst al aanwezig en
gaan als laatsten weg. Hulde voor hen.

Als kerkenraad kregen we bezoek van onze
classis predikant — Peter Verhoeff - Dit
gebeurt eens per 4 jaar. Het was de 2e keer
dat Peter langs kwam en net als de 1ste
keer werd het weer een inspirerende
ontmoeting.

We begonnen deze avond met een vaag
van Peter: “Hoe gaat het met jullie?”

Een aantal reacties:

* We zijn in vier jaar niet gekrompen en de
vacatures zijn allemaal vervuld.

*We verkennen nu de mogelijkheden met
nieuwe Niedorp, betreffende verdere
samenwerking

* Misschien kunnen we over een aantal
jaren samen een predikant beroepen.

* Elke kerkenraad beginnen we met een
stukje bijbelstudie.

Peter Verhoeff stuurde ons enkele dagen
later zijn indruk van deze ontmoeting. Een
deel uit zijn verslag:

"We begonnen met de vraag hoe het met
jullie gaat. Er kwam veel los. ‘We spraken
daarom door over de toekomst van de
kerk. Kun je vergrijzing stoppen? Hoe
komen we aan meer mensen? Dikwijls is
daarbij de achterliggende gedachte dat wij
de kerk moeten redden van de ondergang.
Nog afgezien van de vraag of we dat wel
als doel moeten hebben het is ook de
vraag of wij dat (iberhaupt zouden
kunnen".



Peter stuurde met het verslag ook een
mooie tekst van aartsbisschop Oscar
Romero van El Salvador. Begin jaren '80
werd hij vermoord door de junta van El
Salvador. Maar voor hij stierf had hij goed
nagedacht over de kerk.

Romero zei dit:

Niets van wat we doen is volledig,

ook de kerk niet.

Waarom er dan toch een kerk is?

Om zaden te planten,

die op een dag zullen groeien.

Om water te geven aan wat al geplant is,
en te weten dat daar de toekomst begint.
Wij mensen kunnen niet alles,

en dat is een bevrijdende gedachte.

Wij zijn werklieden, geen bouwmeester.
Wij zijn een dienaar, niet de Messias.

Wij zijn profeten van een toekomst

die niet van ons is.

In het volgende nummer nog iets uit zijn
verslag.

Meditatie+, ingebed in gebed

Goede dingen, daar moet je niet aankomen.

Ook dit jaar gaan we door met de
twee-wekelijkse meditatie. Dit keer lukt het
zelfs ze zo te plooien, dat het echt een
scherp twee-weeks ritme blijft. Alleen eind
december komt er vanwege de feestdagen
één te vervallen.

Nog even wat die ‘+' doet in de titel: dat
moet een kruisje voorstellen, om ermee
aan te geven dat de meditatie die we in de
kerk beoefenen christelijk is: het is ingebed
in gebed, en de gedachte is dat er als we
ons midden in die veranderde brainwave
bevinden, die met het woord ‘zijn’ is te
beschrijven, woorden klinken uit het meest
van Boven geinspireerde boek dat er
bestaat.

Dankdag voor gewas en arbeid

Begin november is er de jaarlijkse dankdag
voor gewas en arbeid. Vorig jaar waren
velen aanwezig bij de maaltijd die we toen
hielden. Samen eten en samen nadenken
over ons voedsel. Het werd een mooie
avond.

Ook dit jaar willen we, als werkgroep
Missionaire Arbeid, dit weer organiseren.

De datum staat al vast:
Woensdag 13 november om 18.00 uur

En opnieuw gaan we met elkaar in gesprek
tijdens de maaltijd. Het onderwerp is op
moment van schrijven nog niet bekend.

Via WoZ wordt u hierover geinformeerd.

Maar: we bevinden ons dan inderdaad in
een staat van ‘zijn, dus het is niet de
bedoeling dat we over zo'n tekst gaan
nadenken of er anderszins mee aan de
gang gaan, dat laten we aan die
geinspireerde woorden zelf over. Dat die
zijn mogen als zaad op de akker van je ziel,
dat opkomt op zijn tijd.

Hartelijk welkom op de volgende

woensdagavonden van 19:15 - 20:00:

11 en 25 september, 9 en 23 oktober,

6 en 20 november, 4 en 18 december,

15 en 29 januari, 12 en 16 februari,

12 en 16 maart, 9 en 23 april en 7 mei.
Jan Andries de Boer




Ouderenuitje 2024

Na vorig jaar het ouderen uitje naar het
Zuiderzeemuseum werd er dit jaar gekozen
voor het Oorlogsmuseum in Medemblik.

Om 13.00 uur vertrek vanaf het
parkeerterrein bij de Lucaskerk. Door het
afzeggen van de familie Evers had Pietje
rond gebeld en werden de twee plaatsen
opgevuld door J. de Heer en N. Voogd.

Wij werden hartelijk ontvangen en naar het
schoolklasje gebracht wat velen onder ons
terug deed denken aan de harde
schoolbanken.
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Daar werd verteld dat het oudste
monument van de tweede wereldoorlog in
Medemblik staat en al op 24 augustus 1940
werd onthuld door burgemeester Peters.

Vervolgens gingen wij naar het café dat
vaak vroeger naast de kerk stond en dat, na
kerktijd, de mannen, onder het genot van
een drankje, spraken over werk en het
laatste nieuws.

Maar dat werd moeilijker omdat niet alles
meer werd aangevuld en ook dat niet alles
meer gezegd kon worden. Want je wist
maar nooit.

Ook over de zwart handel. In Rotterdam
kocht iemand voor 800 gulden een kilo
bloem en welke eigenlijk voor 40% uit
8 zaagsel bestond.

Vervolgens terug naar de ontvangstruimte
voor koffie en thee en oorlogstaart.

Omdat er in de oorlog niet veel te krijgen
viel maakte men zelf een taart bij feestelijke
aangelegenheden, deze bestond uit een
bodem van verkruimelde beschuit, laagje
pudding, laagje verkruimelde biscuit dan
een laagje eigen gemaakte jam met iets
slagroom er bovenop en we mogen zeggen
dat dit een echte traktatie was.

Daarna een rondleiding met thema
“Vrijheid” waarin werd verteld over D-day
op 6 juni 1944 de landing in Normandié
waar 170.000 militairen werden gedropt. Er
werd verwacht dat er 30.000 mensen
zouden omkomen maar dat werden er
9000.




Na de landing in Normandié ging het
Noordwaarts. In augustus ‘44 werd Parijs
bevrijd. Bij de slag om Arnhem
sneuvelden 17.000 mannen, veel meer
dan in Normandié.

Toen volgde de rit met twee leger trucks
door Medembilik. Wij stopten bij het
monument midden in de stad, daarna
ging het door de stad richting kasteel
Radboud waar ook een stop geplant was.

Hoewel in/uitstappen niet meeviel was de
rit een succes zie de foto van de groep
voor de truck.

# DOR|GRGSMUSEYM MEDa
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Tot slot nog gezellig na zitten met een g %‘ by
drankje en een hapje. Een mooie =
leerzame middag en blij weer op huis
aan.

Nel Velt

Beste vrienden
van de Lucaskerk, Bedankt!

De opbrengst voor Longfibrose wat nazomeren
heeft opgebracht, is afgerond naar 80 euro.

Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk hebben
gemaakt. De kaartenmolen blijft in de kerk en ben
nu druk bezig met kerstkaarten.

Guda




Wij, Jan en Bets, waren dit jaar uitgenodigd voor een week vakantie. Het werd een vaartochtje.
Grote rivieren. De startplaats was Tiel, aan de Waal. Het thema van de week van “Verbondenheid"

Gerda en Frank brachten ons weg. We
hadden een hartelijke ontvangst, oa. door
Siep, Anyke en Hetty. Onze ruime hut
bevond zich op het tweede dek.

‘s Avonds kennismaken met de andere
gasten op een speelse manier. Goed
geslapen en een heerlijk ontbijt.

Siep verzorgde de dienst. We hadden een
organist onder de vrijwilligers en een
fluitiste. -

De lunch was op het dek met een heerlijk
broodje kroket. Na het eten 's middag op
de foto met Flipje.

Het diner was prima verzorgd. De kok heeft
er plezierin.'s Avonds licht klassieke muziek
van harp en piano van de boswachter.

Op naar Cuijk, voor ons op familiebezoek.
's Avonds “Wie van de Drie” met
voorwerpen. Goed geslaagd.

Dinsdag naar het verste punt, de stad
Roermond. s Middags in het oude centrum,
waar je je een beetje in het buitenland
waande. Een andere bouw en een enorme
kerk, een Basiliek.

Woensdag naar Venlo. Daar hebben we ook
weer de kerk bezocht en onze ogen
uitgekeken. Prachtig altaar, gebrand-
schilderde ramen. Mooi preekstoel. Alles
pracht en praal. ‘s Avonds werd het heel
gezellig met
meezingen van
bekende liedjes
en de voetjes
van de vloer. En
zowaar een
polonaise met
rolstoelen erbij.

Donderdag op naar Grave. We zijn door veel
sluizen gegaan, dit voor het waterpeil van
de Maas.

Elke ochtend was er een gym halfuurtje. Op
ontspannen wijze maakten we onze spieren
los.

Vrijdagmorgen inpakken en weer terug naar
Tiel. Het einde van een geweldige vakantie
waar we ons verbonden hebben gevoeld
met de gasten en natuurlijk alle vrijwilligers.

Jan en Bets



Herinneringen..... deel 2

Van Jan en Corrie v.d. Hulst hebben wij een mooi
verhaal vol herinneringen ontvangen. We willen
de lezers dit niet onthouden, toch zoveel
herinneringen, de redactie heeft bedacht om dit
prachtige verhaal in twee delen te splitsen.

Op ons bedrijf had ik een paar vaste
medewerkers/sters voor de weekdagen, maar
zaterdags werd het werk door jongelui gedaan.

Wij hadden vijf jonge kinderen die ook in bedrijf
en gezin meewerkten. Een leuke groep
vrienden en vriendinnen van de kinderen en
van elkaar. Zij sorteerde eieren, de aardappelen
en hielpen andere voorkomende werkjes in het
huishouden en bedrijf. Het was ook gewoon

om met de middag de warme maaltijd met 10
of 12 personen aan tafel te zitten. Mijn vrouw
hielp veel in de boerderijwinkel.

Silvia was één van hen en heeft in die jaren heel
veel schoenen gepoetst, wat toen normaal was.
Heel veel winterwortelen geschrapt en
stamppot gemaakt en in de winkel was zij
opperbest Bijna elke week in de zes winter-
maanden stamppot en nog steeds hoor ik van
hun vrienden en vriendinnen, het was altijd
lekker en echt super gezellig. Na de middag
was er meestal wat tijd voor ontspanning.
Balletje trappen of badminton in de schuur.
Sommige knapen hadden een crossmotor en
konden op een kaal stuk land daar hun ei wel
kwijt. Om 15:00 uur weer aantreden om de
laatste eieren te verzamelen, afrekenen en
weekeind vieren met de centen.

Nu de andere ontmoetingen.

Z0, zo, v.d. Hulst, klinkt het in de lift naast mij.
"Ook weer terug in de oude omgeving?” "Zo als
u ziet mijnheer” zei ik. "Ik herken u niet. Op
welk vlak herkent u mij dan wel?” "Kennelijk
zijn je herinneringen niet zo sterk meer zoals
als je er uitziet, man.” "Dank u mijnheer, gaat u
verder met uw lofprijzingen,” zei ik. Hij vertelde.
Als chauffeur van graan en pootgoedhandel
Petersen, had hij menig keer bij ons producten
gelost en geladen.

(Van de eerste etage naar gelijkvloers is maar
van korte duur en dus een kort gesprek.)

Bij latere ontmoetingen kwamen leuke maar
ook minder leuke voorvallen ter sprake.

Nog een leuk voorval in de ontmoetings-ruimte
waarover ik reeds eerder vertelde. het
volgende. Tijdens de thee die mij werd
gepresenteerd, Corrie blijft liever huis aan haar
puzzels en leesboeken, zei een
verpleegkundige tegen mij: "Mijnheer, ik heb u
al eerdere keren gezien en telkens heb ik het
idee dat ik u ken, wat heeft u toch een bekent
gezicht!” "Och, zei ik, misschien zijn er wel twee
dezelfde figuren, dan ziet u het vaker." "Nee,
nee, dat is echt zo. Als u, uw naam wilt noemen
dan denk ik dat ik het weet!” "Mijn naam is: Jan
v.d. Hulst," zei ik. "Zie je wel, daar komt het van,
u bent die oude eierenboer!” "Ik was inkoper
voor de keuken in het bejaardenhuis en u
bracht elke donderdag de eieren. Soms waren
de eieren te vroeg op en met een telefoontje
bracht u weer een volle doos (360 st).” Daarna
volgde een prettig gesprek. Zo zie je maar weer
waar eieren goed voor zijn.

Hiermee sluit ik deze ontmoetingen af met de
vermelding dat Corrie meestal in huis is en er
van geniet als ik weer met leuke verhaaltjes
thuis kom.

Hartelijke groeten van Jan en Corrie v. d. Hulst.
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In gesprek met...

Diaken, Violiste, Docent baby- en kindgebaren,
Gastouder. Zomaar een aantal onderwerpen
waar we over spraken. Vandaag mag ik
aanschuiven aan de keukentafel van Jacqueline
Jacobs-Pol.

Hond Lana begroet me als ik binnenkom met
een lichte grom. Ze moet even in de ‘bench’
blijven. Verder word ik omringd door een aantal
nieuwsgierige poezen. Ciska zet koffie en al
spoedig komen de verhalen.

Twee dagen per
week is huize
Jacobs-Pol een
gastouder-
opvang. Op dit
moment komen
er vijf kinderen,
waaronder een
baby van 0 jaar.
Zo'n dag begint f.‘ié
dan al om half ‘

acht en kent een L,,_

herhalende

regelmaat. Jacqueline maakt o.a. gebruik van
beertje KIKI. Met behulp van dit beertje worden
de verschillende ontwikkelingsgebieden
(waaronder de taal) gestimuleerd.

Soms werken ze met

&- * #“ een thema. Heel mooi is

ook de liedjeskoffer.

(scan QR code) Via de
 liedjeskoffer komen we
& in gesprek over een

bijzondere hobby van
@EIJJACQUELINE N Jacqueline. De muziek.

% W 4& Zeis er mee

A A a opgegroeid. Haar
ouders zijn muzikaal,

moeder speelt piano en vader heeft de Hobo als

geliefd muziekinstrument.

I "De Muziek, ze is er mee
opgegroeid"

Als kind ging Jacqueline op
muziekles. En toen ze 9 jaar
jong was wilde ze alleen
viool spelen. Dat muziek-
instrument had grote
aantrekkingskracht bij haar.

Ze begon met een 34 viool.
(En hier speelt mijn
onwetendheid een rol.)
Het 34 heeft niets te maken
met snaren ofzo, nee, het is
gewoon een maat. Violen
worden gemaakt in 8
maten. Van 1/16 tot 4/4 of hele viool. De maat
correspondeert met de lengte van de corpus
van de viool (zonder de hals en krul). Voor welke
maat er gekozen wordt, hangt af van de leeftijd
en de armlengte van een kind.)

Eind jaren 90 speelde Jacqueline bij het Bergens
Symfanieorkest (in Bergen) Toen heeft zij haar
huidige viool gekocht.

Jacqueline kwam samen met man Marcel en
toen nog twee kinderen (llse, Ciska) in 2008 in
Winkel wonen. Daar werd Tristan geboren. En al
heel snel was Jacqueline actief binnen onze
kerk. Ze werd toen al diaken.

Door de kinderen en het werk van Marcel kwam
er een tijdlang niets van muziek maken. Pas in
2015 begon Jacqueline weer met muziek, nu bij
Sinfonia te Hoorn. llse en Ciska zaten toen bij
Niedorps Fanfare. Het prikkelde weer. Ook in
2015 droomde ze ervan om eens samen met
het orgel in Winkel te spelen. Alex Peet
gevraagd, maar die aarzelde eerst. Met
Pinksteren 2015 hebben ze het na de kerkdienst
voor het eerst even geprobeerd. Vanaf dat
moment was Alex om en nu speelt Jacqueline
regelmatig in onze kerk. Dit tot vreugde van
velen onder de kerkgangers. Ook heeft zij nu
een belangrijke rol in onze theaterdiensten.

Ook in de Magnushof kent men inmiddels haar
kwaliteiten.



Naast de gastouder- opvang heeft Jacqueline
nog een tweede baan. Zij is docente in baby- en
kindergebaren.

In 2008, toen Tristan
net geboren was,
hoorde zij voor het
eerst over het gebruik van gebaren met baby’s.
En vanaf 2011 gebruikte ze gebaren in haar werk
als peuterleidster. In 2019 ontmoette ze iemand
die hierin gespecialiseerd was en ook de
opleiding tot docent baby- en kindgebaren
verzorgde. Al spoedig was Jacqueline aan het
lessen en vanaf 2020 is Jacqueline docent baby-
en kindgebaren.

—

"Jacqueline heeft een
veelzijdig leven"

Ook in haar eigen gastouderopvang maakt zij
hier gebruik van. Baby's vanaf 6 maanden zijn
motorisch zover ontwikkeld dat ze met gebaren
kunnen reageren, praten gaat nog niet. Het blijkt
dat door gebruik te maken van gebaren
spanningen (boosheid) snel verminderen en het
bevordert de taalontwikkeling.

Nu werkt Jacqueline twee dagen in de week in
Driehuis, voor het NSDSK (Nederlandse Stichting
Dove en Slechthorende Kinderen). Daar werkt ze
op een behandelgroep met peuters met een
taalonwikkelingsstoornis (TOS)

Inmiddels is Jacqueline diaken bij ons geworden
en ook nog lid van de gastouderraad
Noord-Holland van Nysa, de brancheorganisatie
voor gastouders.

En als extra uitdaging maakt zij deel uit van het
project orkest Appassionata te Schagerbrug. Met

de kerst gaan ze optreden.

Kortom, Jacqueline heeft een veelzijdig leven.

| Veel moet zij alleen doen. Marcel haar man
.| vertoeft door zijn werk veel in het buitenland. Hij
. is verantwoordelijk voor het laden en lossen van

zeer luxe jachten. En door de wispelturigheid
van de (rijke) eigenaren kan hij niet altijd thuis
zijn bij bijzondere gelegenheden.

Jacqueline heeft een eigen website:
www.bijjacquelinegastouder.nl

Op de voorkant van ons Lucas
Magazine zien we Jacqueline
spelend tijdens de kerstdagen.

Jacqueline bedankt voor dit interview.

Siep
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kerk
in actie

Collecte 6 oktober:
Wereld diakonaat

Jongeren in Israél bouwen
aan een cultuur van vrede

&M Protestantse
N et

Joodse en Palestijnse jongeren
ontmoeten elkaar zelden. In
het regulier onderwijs is
weinig aandacht voor
conflictoplossing en een
gedeelde samenleving.

Kerk in Actie ondersteunt het
werk van partnerorganisatie
Sadaka-Reut die gezamenlijke
activiteiten op middelbare
scholen en universiteiten
organiseert. Jongeren
ontdekken dat onderling
begrip, verschillen kan
overbruggen.

Dankdagcollecte

Woensdag 13 November

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk
in Actie kwetsbare groepen om in hun eigen
inkomen te voorzien. In tien dorpen verwerken
jongeren tussen de 18 en 35 jaar, waaronder
slachtoffers van de gewapende conflicten,
landbouwgewassen tot consumentenproducten.

Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken, of
gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor
groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig
bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt deze
jonge mensen met trainingen en kleinschalige
leningen. We bevelen de collecte van harte bij je aan.

Meer informatie: kerkinactie.nl/landbouwmyanmar.

Wat betekent dit project voor Esther “lk ben 24, en
ongetrouwd. In mijn cultuur, de Lahu-gemeenschap,
blijf je dan afhankelijk

van je ouders.

Wij verbouwen rijst en
mais, maar met
ondersteuning van Kerk
in Actie kon ik een
training volgen in het
verbouwen van
sojabonen.

Daar ontdekte ik dat
sojabonen veel proteine
bevatten. Ik kreeg
zaden, leerde hoe ik het
gewas moet
verbouwen, en hoe ik
natuurlijke mest en insectenbestrijders kan maken.
De helft van de opbrengst verkoop ik, de andere
helft gebruiken we zelf. Ock mijn ouders werden bij
de training betrokken. Daardoor kon ik met hen
afspreken dat ik de inkomsten uit de verkoop zelf
houd, om te investeren in de volgende sojateelt”




Op beiden dagen werden
bezoekers, in de Lucaskerk,
verrast met prachtig
orgelmuziek, afwisselend
gespeeld door diverse
organisten op het historische
Knipscheerorgel.

Dit keer exposeerde Ria
Alferink-Knoops. Amnesty
International was aanwezig
evenals Stichting Cultureel
Niedorp en Guda Boonstra
(Longfibrose), zie ook pag 9)

In de kerk stonden diverse
liturgische schikkingen

voorzien van eventuele uitleg.

scan de QR code
3 voor de overige
schikkingen
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17 en 18 augustus
Nazomeren




“en stukje geschiedenis

Mijn verloofde Beatrix en ik trouwden op 28
september 1970 in Amstelveen in de Kruiskerk.
Beatrix is Katholiek en ik Ned Hervormd, dus in
een oecomenische dienst. In die jaren gaf dat
wel wat problemen, maar bij ons viel dat wel
mee. Ik was kortverband Militair rijinstructeur in
de Ripperda Kazerne in Haarlem, maar
afkomstig uit ‘s-Gravenzande gelegen in het
Westland. Na twee jaar verkering wilden wij
wel trouwen en in de buurt van Haarlem een
huisje kopen. De zoektocht breidde zich steeds
verder uit, daar in een stad wonen geen optie
was. Na het lezen van een advertentie in de
telegraaf vroeq ik verlof om ‘s middags naar
Winkel te mogen rijden. In de advertentie
stond lief huisje in winkel aan de Ooievaarsweg
. Ook een huisje in Andijk bezocht, maar dat
stond mij niet aan. Het huis aan de
Qoievaarsweg was van de pas overleden
moeder van Klaas Koorn, die op de hoek
QOoievaarsweg- Langereis zijn boerenbedrijf
had. Na bezichtiging belde ik in de avond mijn
vrouwtje op en vertelde haar dat ik een mooi
huis had gevonden in Winkel, waar we niets aan
hoefden te doen en er zo konden intrekken. Ja,
maar ik ga niet in een winkel wonen hoor, zij
had ook nog nooit van een dorp genaamd
Winkel gehoord. In juli zijn we samen wezen
kijken, en besloten het te kopen.

e

Woest en ledig in 1970.

De afstand naar de kazerne was 50 km, maar in
de 70er jaren reed je dat gemakkelijk in een half
uur. Het fijne van ergens te gaan wonen waar je
totaal niet bekend bent zijn de auto ritjes in de
omgeving en wij vonden het een prachtige
omgeving. Ja, en dan ga je toch na een paar
maanden op een zondag naar de Ned.
Hervormde kerk. [k moet beamen, ik schrok
enorm. In ‘s-Gravenzande heeft onze dorpskerk
450 zitplaatsen, en wekelijks toch wel voor 90%

16 gevuld.

In de Lucas kerk, het was winter, zaten de
kerkgangers, niet meerdaneen 15a 16
personen rond een kolenkachel in een
voorportaal waar lange donkerrode gordijnen
hingen om de kou buiten te sluiten. Oei, dat is
schrikken! Een paar weken later de Ned.
Hervormde kerk in Nw Niedorp bezocht. Vanaf
het klooster gezien was toen de linker kant
Gemeente Winkel, en de rechterkant Gemeente
Nw Niedorp.

Na 6 jaar wel iets veranderd.

In de Fenixkerk waren iets meer kerkgangers,
misschien een 30 a 35 tal en daar preekte Ds
Marius de Geus. Daar ben ik naar de kerk blijven
gaan en na een klein jaar ouderling geworden,
Wat ik nog steeds ben met een paar jaar
onderbreking in de 90er jaren. Na bijna zeven
mooie jaren aan de Ooievaarsweg hebben wij
een mooi huis laten bouwen in de Sloeierd
(Waarland) en wonen daar al weer 47 jaren. In
mijn kortverband legertijd had ik vanaf 1979
mijn rijschool gestart in de avonduren en vrije
dagen. Dec 1974 de dienst verlaten en de
rijschool voortgezet samen met Beatrix. 10 jaar
geleden met pensioen gegaan, en wij genieten
van ons pensioen.

Hartelijke groeten van Jaap en Beatrix Stolze.
(Beatrix is wel katholiek, maar we gaan
tegenwoordig wekelijks naar de Fenixkerk)




STARTWEEKEND 2024

Op zaterdag 31 augustus was, iedereen die
zich aangemeld had voor de BBQ, van harte
welkom bij Lize en Edwin Leichel. Een aantal
had erge lekkere salades meegenomen.

Siep zelf was ver-
antwoordelijk voor
de BBQ en het vlees
en vertelde een leuk
vehaal als opening.

Meerdere liederen
werden aan het
begin en aan het

¢ einde gezongen en

& erwas niet alleen

" voldoende te eten
*¢ maar ook voldoende
gespreksstof.

Het weer was prima,
kortom een gezellige BBQ.

Zie ook de QR Code.

Zondag 1 september - Startdienst

Voor deze dienst was aan alle werk-
groepen gevraagd om een korte
presentatie en een lied. Sietske Bakker
had, i.v.m. het "Als Nieuw!” een
toepasselijk gedicht en een schikking
gemaakt.

Daarna was het
koffie drinken met
@ overheerlijke
appeltaart van

| "Buiten Gewoon in
de Polder.”

En om het thema
compleet te maken
werd de nieuwe
website getoond!

Nieuwsgierig naar
deze dienst of
gewoon nog even
terugkijken?

Neem een kijkje op de Nieuwe Website:
www.lucaskerkwinkel.nl
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Bereiding saus:

* Snij de ui en tomaten in vieren en
maal samen met de knoflook kort in
de keukenmachine of met de
staafmixer tot een grove smurrie.
Doe samen met alle overige
ingrediénten in een pan met dikke
bodem en breng aan de kook.

* Laat zonder deksel lekker 1 uur
pruttelen en inkoken.

*Verwijder het laurierblaadje en
pureer glad met behulp van
staafmixer of keukenmachine.

* Proef en breng op smaak met extra
zout, peper, kerrie en/of
cayennepeper.

Bereiding worst:
* Bak de braadworsten in de
koekenpan.

Serveertips:
Lekker met friet of aardappels uit de
oven.

TIP:

* Ook lekker met Hollandse
gehaktballen.

* En met pasta

*Saus over — kun je invriezen

Ter inspiratie - recept

Fietsen is het hoofdbestanddeel van onze
zomervakanties. Ook deze zomer, al hadden we

niet veel fietskilometers in de benen. De eerste helft van
de vakantie hebben we Noord-Holland verkend en met
name onze directe woonomgeving.

De tweede helft was onze bestemming Duitsland.

Om al dat fietsen vol te houden heb je wel wat brandstof
nodig. En in Duitsland weten ze daar wel raad mee:
Duitse broodjes, lekkere zoete baksels, (vooral de
pruimenkoek is een van mijn favorieten), een schnitzel of
“Bratkartoffeln”. Bratkartfoffeln zijn gebakken aardappels,
maar dan wel op zijn Duits.

En niet te vergeten currywurst. Omdat we die niet
gegeten hebben, bij deze het recept:

Ingrediénten saus

(voor 4 personen):

*1 kilo rijpe smaaktomaten
*1ui

* 2 knoflooktenen

* 2 el bruine basterdsuiker
* 50 ml appelazijn

* 1 laurierblaadje

* 1 volle el lekkere kerrie

* 1 tl korianderpoeder

* 1 tl gerookte paprikapoeder |
* 1, tl cayennepeper
*zout en peper

EN

* 4 braadworsten




Wat is jouw favoriete lied ?
Lied 836: O, Heer die onze Vader zijt

Welke zin spreekt je daaruit het meeste aan?
Geef dat ook wij Uw nodend woord Vertrouwen

Wat is jouw wens voor de wereld?
VREDE!!!
Wat is jouw favoriete lied in de zomervakantie?

Lied 863, Lof zij de Heer....

Welke zin spreekt je daaruit het meeste aan?
Laat ons naar hartelust zingen en blij muciseren

Wat is jouw wens voor de wereld?
Zoals iedereen zegt: Vrede.

Lucster bier Luister bhéer
het frww«u‘efe lied het tfduc?«ubﬁe lied
@ c?ed a@n faﬂmbe
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Puzzel

Horizontaal

1 Patriarch 11 Ver in de grond 12 Hardheid van een boksstoot
13 Blad papier 14 Tussen mrt. en mei 16 Tweetal 17 Symbool
voor radon 19 Turkse brandewijn 20 Elektrische autoped (1-4)
21 Fotografische term 23 Stoom 24 Gedachtewisseling 25 Per-
soonlijk vnw. 26 Verwaand meisje 28 Wintersportlifttoegang
30 Predikante (Lat. afk.) 31 Grote hoeveelheid 32 Voormalig
staatsbedrijf 34 Engelse titel 35 Meetstandaard 36 Inworp
37 Kledingstuk 39 Aangehecht takje 40 Stad in Italié 41 Franse
kaas 42 Garantie voor een mooie dag 43 Schoudersjaal
44 Afscheidsgroet 45 Internetextensie van Duitsland 46 Eerste
van de twee stammoeders van Israél 48 Snavel 50 Mannetjes-
bij 51 Aziaat 53 Plaals 55 Religieuze kwestie.

Verticaal

2 Geluksland waarin een door God zelf aangelegde tuin lag
(Genesis 2:8; 4:16) 3 Duivenhok 4 Muzieknoot 5§ Grootvader
6 Van de grond ter hand nemen 7 Internetextensie van Luxem
burg 8 Tegenhanger van een cowboy tijdens verkleedpartijen
9 Voorloper van de euro 10 Hebreeuwse Bijbel 13 Periode
zonder stoornis 15 Voorbeschikking 18 Loofboom 20 Brand
verf 22 Kleine woonst 25 Beet 27 Hypocriet (naar Luc. 18:11)
29 Uilpapegaai 33 Springstof (afk) 34 Koranhoofdstuk
38 Schoeisel 39 Portugese voetballegende, bijgenaamd de
‘Iwarte Parel’ (1942-2014) 41 Goedgemutst 42 Dat zijn de
armen van geest volgens (Matth. 5:3) 45 Kunststroming (ver-
kort) 47 Roem die iemand toekomt 49 Grieks eiland 50 Gauw
52 Boksterm (afk.) 54 Wonderland met tovenaar.
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GROET:

De 78-jarige Amerikaanse activist Leonard
Peltier zit al meer dan 46 jaar achter tralies. Als
Anishinabe-Lakota Native American is hij lid
van de American Indian Movement (AIM).
Deze beweging komt op voor de rechten van
de oorspronkelijke bewoners van Amerika.

In 1975 werden tijdens een confrontatie met
AlM-leden twee FBl-agenten gedood. Leonard
kreeg hiervoor tweemaal levenslang, maar
heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.
Zijn proces zat vol onregelmatigheden, zoals
het achterhouden van bewijs. Vele mensen
pleiten voor zijn vrijlating, onder wie
meerdere winnaars van de Nobelprijs voor de
Vrede alsook (ex)FBl agenten.

Op 2 juli 2024 werd Peltiers gratieverzoek
wederom afgekeurd. De kans is reéel dat hij in
de gevangenis zal overlijden omdat hij zeer
ernstig ziek is. Hij lijdt onder andere aan nier-
en hartfalen en heeft een potentieel terminale
aandoening aan zijn slagader.

Stuur een kaart, zodat Leonard weet dat jij

hem steunt.

TIPS

+ Schrijf in het Engels.

- Schrijf met zwart op een witte brief,
postkaarten zijn niet mogelijk.

VOORBEELDGROET

“Dear Leonard, You are not alone! The world
hasn't forgotten you!”

(je bent niet alleen, de wereld is je niet

vergeten)
ADRES: Leonard Peltier #89637-132
USP Coleman 1
P.O.BOX 1033
COLEMAN, FL 33521
UNITED STATES OF AMERICA

GOED NIEUWS: Floriane Irangabiye, een journalist uit
Burundi, is op 16 augustus eindelijk uit de gevangenis
vrijgelaten. Amnesty International verwelkomt dit
nieuws, maar is van mening dat zij al veel eerder vrijgelaten

had moeten worden.

ACTIVITEITEN:

Op 20 november, de dag van de rechten van het
kind, wordt in het Scagontheater in
Schagen de film “Quiet girl” vertoond.

Rond 10 december, de dag van de mensenrechten,
is weer de schrijfactie
“Write fot Rights”,

met op 14 december een schrijfmiddag in de foyer
van het Scagontheater.

Met Nazomeren was Amnesty International
aanwezig in de kerk met een tafel.

Er is verkocht voor € 270,84 en aan giften kwam er
€ 16,50 binnen.

In totaal zijn er 97 handtekeningen gezet en

14 groetenkaarten geschreven.

GOED NIEUWS:

Je hebt in 2022 een de petitie getekend voor
Aleksandra Skochilenko uit Rusland. Vandaag
kunnen we goed nieuws met je delen. Bij de
recente gevangenenruil tussen Rusland en
diverse andere landen kwamen meerdere
activisten vrij voor wie we al lang actievoerden.
Het gaat onder anderen om Oleg Orlov,
Aleksandra (Sasha) Skochilenko, Vladimir
Kara-Murza, llya Yashin.

Mede dankzij onze inzet hebben we ervoor
kunnen zorgen dat ze niet werden vergeten.
Bedankt!

“Eén iemand helpen
zal de wereld niet veranderen,

maar het verandert wel de wereld
van degene die jij helpt!"




JCer%mfen aanvang 70:00 uur

27 oktober
Voorganger: Ds G. van Reeuwijk
Collecte: Diaconie

29 september
Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
Collecte: PKN Missionair werk

3 november
Voorganger: Ds Jantina de Ruiter
Collecte: KIA Zending + Deurcollecte

6 oktober
Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
Collecte: Werelddiaconaat + deur collecte

10 november
Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
Collecte: KIA Wwerelddiaconaat

13 oktober
Voorganger: Dhr Theo Vertelman
Collecte: PKN Kinderen en Jongeren

17 november
Voorganger: Ds Jan Andries de Boer

20 oktober
Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
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Collecte: Werelddiaconaat

Collecte: Diaconie

elke zondag zijn er twee collecten waarvan de tweede voor de kerk

Agenda:

Woensdag 11 September Meditatie+ Bovenzaal Zie pagina 7
Donderdag 19 September Laat je Inspireren  Filmavond Zie Pagina 4
Woensdag 25 September Meditatie+ Bovenzaal

Woensdag 9 Oktober  Meditatie+ Bovenzaal

Donderdag 10 Oktober Koffieochtend Voorhof Zie Pagina 4
Donderdag 17 Oktober Laat je Inspireren  Bijbelstudie Zie Pagina 3
Woensdag 23 Oktober Meditatie+ Bovenzaal

Woensdag 6 November Meditatie+ Bovenzaal

Woensdag 13 November Dankdag Lucaskerk Zie Pagina 7
Donderdag 14 November Koffieochtend Voorhof

Woensdag 20 November Meditatie+ Bovenzaal

Woensdag 20 November Laat je Inspireren  Lezing Zie Pagina 4

Collectemunten kunt u bestellen:

Rekeningnummer NL41 RABO 0373 732 848 o.v.v.: Collectemunten

ledere 1ste en 3de zondag van de maand is Dirk Huizenga aanwezig om deze aan u uit te reiken.

Kerkdienst meebeleven of gemist? Kijk via www.lucaskerkwinkel.nl Of scan de QR code.

Lucaskerk

Dorpsstraat 177

1731 RE Winkel

Predikant dsJan Andries de Boer 06-36 546 161

Voorzitter
Scriba

Siep Rienstra
Jeannette Oudejans

06-20 769 802
0226-410 848

info.lucaskerk@gmail.com

jaa@quicknet.nl

rienstra.siep@gmail.com

jeannette.oudejans@quicknet.nl



u ons het morgenlicht versch}int,
het duister van de nacht verdwijnt,
roept ons uw stem bij onze naam

om voor uw schepping in te staan.

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




Thuis Geloven

Herfstknutsel ‘Bladschaal’

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

De herfst is een schatkamer van de schepping. De gewassen hebben vrucht gedragen. De
vermoeide bladeren kleuren langzaam door naar brons, rood, okergeel, en als het zonlicht
daar doorheen schijnt, weet je niet wat je ziet. Je zou die pracht willen vasthouden als

dankbare herinnering aan het voorbije seizoen.

Raap mooi gekleurde herfstbladeren op (liefst
esdoorn) en leg ze tussen lagen krantenpapier
te drogen. Verzwaar de kranten met
bijvoorbeeld tijdschriften of boeken en laat de
‘pers’ een weekje zijn werk doen. Het blad hoeft
niet kurkdroog te worden.

Nodig

- Licht gedroogde herfstbladeren, steeltjes
afgeknipt

- Een opgeblazen ballon

- Een schaal/bloempot waarin de ballon tijdens
het werk stabiel ligt.

- Vloeibare witte hobbylijm/houtlijm. Meng de
witte lijm met water: 2 delen lijm op 1 deel
water, om de lijm beter smeerbaar te maken.
Doe dit in een afsluitbaar bakje/potje.

- Stukje spons of een kwast

Doen

- Leg de ballon in de 'houder:

- Bestrijk de bovenkant van de ballon royaal met
dunne lijm.

- Smeer een herfstblad aan een kant in, plak dit
midden op de ballon. Dit wordt de bodem van
de bladschaal. Besmeer het blad ook bovenop
met lijm, en druk het zo glad mogelijk aan.

- Plak op dezelfde manier blad na blad rondom
het eerste blad. Zorg dat ze elkaar deels
overlappen zodat er een gesloten laag ontstaat.

De bladpunten wijzen naar de rand van de
schaal.

- Blijf bladeren toevoegen tot er een mooie
schaalvorm ontstaat. Plak middenop nog een
blad ter versteviging van de bodem.

- Ga nogmaals met lijm over het hele oppervlak
alsof je de schaal vernist.

- Laat de schaal minstens 48 uur drogen.

- Als het werkstuk droog aanvoelt, prik je de
ballon lek bij het ventiel en verwijder je de
resten voorzichtig uit de bladschaal. Breng in
vorm en laat de binnenkant nadrogen.

Gebruik de schaal nu zoals je wilt: als mooi leeg
object, als schaal voor herfstschatten (noten,
bessentakjes), voor een waxinelichtje of voor
mooi opgeschreven woorden: een herinnering,
een Bijbelvers, dankwoord, wens, gebed...

Laudato si, mi signore

Geloofd bent U, mijn Heer, door
broeder wind, door de lucht, bewolkt
of helder, en elk jaargetijde
waardoor u uw schepselen in leven

houdt.

Uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi.



