


Redactioneel

Het is dinsdag 18 juni. Anyke en ik
verblijven op een boerencamping in
Otterloo. We zitten nu in onze
voortent. Mooi even de tijd om de
artikelen voor het Lucas Magazine te
schrijven. De regen komt nl. met
bakken uit de hemel.

Inspiratie Uitje
zaterdag 25 mei

Anyke werkt het programma voor de
vakantieweek met de Prins Willem
Alexander nog even bij. Het moet
natuurlijk wel goed nu Jan en Bets de
Heer juist die week als gasten aan
boord verblijven. (3-9 aug) Ik mag
daar de pastor zijn en Anyke doet
samen met Hetty Hofte de recreatie.

, Herinneringen
Jan en Corrie
v.d. Hulst

Dit zomernummer staat weer
boordevol verhalen en foto's van
diverse gebeurtenissen. Een aantal
verwijzingen hiernaar staan al op
deze pagina. Het is elke keer weer
een mooie uitdaging om er iets
moois van te maken. Deze keer op de
laatste pagina QR-codes (likes) over
een aantal activiteiten in de regio. “in
gesprek met...” is met Ria Alfrink. Zij
gaat met Nazomeren exposeren in
de Lucaskerk. Van onze oud-organist
Janvan d.er Hulst kregen we rrjfddels Het recept is
een mooi verhaal en de hartelijke )

groeten. dit keer van

Tiny van Splunter

Als redactie wensen we ieder veel
leesplezier,

Siep Rienstra

Lucaskerk Nieuws ~ Van de Kerkraad In gesprek met...

Kerk in Actie Van de Daconie Daar zit muziek in

Puzzel en Colofon ~ Amnesty Kerkdiensten



Een vervuld gevoel

Op zondag 23 juni was de overstapdienst voor Laura Noordhuis. De
overgang van basisschool en kindernevendienst naar voortgezet
onderwijs en jongerennevendienst is de overgang naar een andere
levensfase. Begin dit jaar hebben Janny en ik ook zon overgang
gemaakt. Graag wil ik u laten weten dat we erg blij zijn met de manier
waarop onze verhuizing naar Wieringerwaard met u heeft gevoegd. Op
allerlei manieren hebben we mogen merken dat dit eigen huis ons
vanuit de gemeente gegund wordt. Dat doet goed. Terwijl je zou
kunnen zeggen dat u wel iets in hebt moeten leveren: de pastorie wordt
niet meer door het domineesechtpaar bewoond. Maar misschien
mogen we daar ook wel anders naar kijken. Want waarom wordt een
huis ‘pastorie’ genoemd? Omdat de pastor van een gemeente daar
woont. Wat is er dan op tegen om 't Armenhuys nu de pastorie te
noemen? Hij staat niet in ‘de parochie, maar de afstand is niet groot.
Bovendien zit er aan het feit dat wij ons nu in principe definitief in
deze regio hebben gesetteld ook nog een andere kant. Over vier jaar zit
staan midden mijn actieve periode erop en mag ik met emeritaat. Maar dan ga ik

“Dominees

. . . heus niet doen alsof ik geen band heb met deze gemeente. En

in de tijd. Zij o : .
misschien geeft dat toch een rustig gevoel. Op zaterdagmiddag 7

die het go ed september geven we vanaf 14:00 uur open huis. Dan bent u hartelijk
welkom om huis en tuin te komen bekijken en een drankje en een

vertellen,

hapje te nuttigen.

zullen altljd De foto op deze pagina is gemaakt tijdens de uitgestelde Blofdienst van
9 juni. Dat was ook zoiets bijzonders. De dienst zou eigenlijk een jaar
eerder worden gehouden. Ook toen had ik een persbericht gestuurd
naar de Schager Courant, maar die heeft er toen niks mee gedaan. Ik
geef toe, dit jaar heb ik iets meer moeite gedaan om de redactie er
warm voor te krijgen, maar zie dan ook. Dit was echt boven
verwachting. En het is goede PR voor de kerk. Mooi dat de redactie dit
citaat eruit haalde om het extra aandacht te geven: “Dominees staan

midden in de tijd. Zij die het goed vertellen, zullen altijd relevant zijn”
Maar ook hierin voel ik de door de
gemeente gesteund: de rockdienst
wordt door velen van u/jullie echt
gedragen. En dat geeft me een zeer
vervuld gevoel. Bij de dienst zelf had
het weer beter gekund. Maar het was
positief dat er toen er toch een buitje
kwam, maar weinig mensen weggin-
gen. Zo bijzonder: ik heb al 18 jaar
ervaring met rockdienst, maar de
laatste tijd was het erg op de achter-
grond geraakt en nu was het er ineens
weer helemaal! - Jan Andries de Boer

relevant zijn.”




BLOEMENGROET

NIEUWS UIT DE LUCASKERK

De bloemen die iedere Eredienst op de
liturgietafel staan, zijn de afgelopen
weken gegaan naar:

e&mﬁ ye W;o&b%m

In dit Lucas Magazine een verslag van ons uitje van
25 mei jl. Daarmee is ons seizoen van inspiratie
afgesloten. We hebben nieuwe plannen gemaakt
voor het komende seizoen 2024/2025:

* Donderdag 19 september:
Filmavond met de film “To Verdener”. (Sara is
een diep gelovige dochter uit een Jehova's
getuigen familie. Ze wordt verliefd op de
ongelovige Teis, wat haar wereld overhoop
gooit).

* Donderdag 17 oktober:
Bijbelstudie met Jan Andries.

*Vrijdag 22 november: (onder voorbehoud)

28 april:  Mevr. Loes Noordhuis Ageeth van den Oever komt vertellen over
in Winkel haar beeldhouwwerk.
5 mei: Mevr. Jenny Evers *Honceraad 19.decem.k?er.:
: . A Bloemschikken bij Tiny
in Wieringerwerf * Zaterdag 18 of 25 januari:
9 mei: Laura Noordhuis Koken in cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel.
12mei:  Fam. Bl Een maaltijd voor iedereen.
in Nieuwe Niedorp * Donderdag 13 februari:
19mei:  Dhr. Karel Goudswaard Jacqueline Jacobs komt vertellen over
in Winkel baby- en kindgebaren”
: ; . * Donderdag 13 maart:
26_ meI: Mevr. M Smak in Lutjewinkel Bijbelstudie met Jan Andries.
2 juni: Mevr. Ans Denker * Donderdag 10 april:
in Schagen Bloemschikken bij Tiny.
9 juni: Mevr. Elisa Schuurhof * Zaterdag 24 mei:
in Slootdorp Het Afsluit Uitje van het seizoen.
16juni:  Mevr. Marijke Groen * Donderdag 5 juni:
. y Evaluatie
in Nieuwe Niedorp
23juni:  Fam. De Jong In Winkel op Zondag en in de Lucas Magazines zal

in Nieuwe Niedorp

bovenstaande nader uitgewerkt worden.

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus is het

weer Nazomeren.
En zoals al vele jaren is ook de Lucaskerk

geopend. De Missionaire werkgroep heet u van

schilderijen zal tentoonstellen. Deze
schilderijen zullen ook een rol spelen in de
Korte Metten dienst van zondag de 18de. Hoe?
Dat is nog een verrassing. Wat ook weer

harte welkom, koffie/thee zal klaar staan. Op
het hele uur kunt u gedurende 20 minuten
luisteren naar de mooie orgelklanken van ons
Knipscheerorgel. En op het halfuur wordt de
vleugel bespeeld. Het bijzondere is nu dat ons
gemeentelid Ria Alfrink een deel van haar

‘aanwezig zijn, dat zijn de bloemstukken.
Gemaakt door leden van onze gemeente en
gebaseerd op Bijbelteksten en/of verhalen. Na
‘de Korte Metten dienst gaan we nog een
halfuurtje samen zingen. Kortom, het is de
moeite waard om er weer bij te zijn.




Startweekend

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 Zondag 1 september de kerkdienst om
september zijn de startdagen voor het 10:00 uur, waarin vier groepen een

nieuwe winterseizoen. presentatie geven van hun activiteiten.
Traditioneel starten we zaterdag de 31ste Ook nemen zij een deel van de liturgie voor
met een Barbecue bij Edwin en Lize Leichel ~ hun rekening. En ook vieren wij op deze
(aan de Mientweg 56 te Lutjewinkel) zondag het Heilig Avondmaal Meer nieuws
Aanvang 18.00 uur. hierover later in WOZ.

Op 17 en 18 augustus ligt de intekenlijst in
de kerk. (Tijdens Nazomeren)

]
Kindernevendiens+

Zondag 23 juni neemt Laura Noordhuis afscheid van
de Kindernevendienst in de zogenoemde
“Overstapdienst”.

Ditis al geweest als het Lucas Magazine uitkomt.
Dit betekent voor het komende seizoen dat Siemen
Herder nog overblijft. In overleg met Edwin
Rustenburg is afgesproken dat Siemen mee gaat
doen met de Jongerennevendienst op de eerste
zondag van de maand vanaf oktober t/m april.

16 Juni zal de laatste Kindernevendienst zijn en hier-
mee komt er een einde aan de Kindernevendienst.

We gaan nog kijken of we in december een project gaan doen met Advent/Kerst.
Of we gebruiken delen er van. De gezinsdienst op eerste Kerstdag blijft gewoon bestaan.

In het voorjaar gaan we wel Palmpasenstokken maken met hen die dat willen. En ook zal er
dan voor de kinderen een speurtocht door de kerk zijn om uitleg te geven van alles wat in

het gebouw aanwezig is.

We hebben als Kindernevendienst een prachtige tijd gehad, die we met vallen en opstaan
hebben kunnen doen tot nu toe.

Dank aan de kinderen en hun ouders en aan de leiding !!



Vanuit de kerkenraad

Het is alweer even geleden. Zondag 5 mei
(zondag cantate) hadden wij een bijzonder
koor in ons midden: Het Heerhugowaards
Gemengd koor onder leiding van Alexandre
Pavloff. Zij én wij hebben genoten van hun
bijdrage aan deze dienst.

Op Hemelvaartsdag was de Protestantse
gemeente Harenkarspel bij ons te gast. Veel
leden van die gemeente waren aanwezig. De
dienst werd geleid door de beide predikanten.
Zij reageerden op elkaars uitleg van een
Bijbelgedeelte. Het was zeer de moeite waard.

Zondag 9 juni mochten we drie mensen
bevestigen in het ambt. (Zie de pagina
hiernaast.) Naast het bevestigen namen we ook
afscheid van twee ambtsdragers, te weten:
Luuk Klazinga (diaken) en Dinie Berends
(ouderling) Twee mensen die veel voor ons
hebben betekend tijdens hun ambtsperiode. In
de kerk heb ik hen mogen toespreken en
namens de gemeente bedanken. Luuk blijft bij
onze gemeente betrokken, ook al woont hij nu
grotendeels in Bovenkarspel. Denk aan onze
theaterdiensten, kerstfeesten en Rockdiensten.
Ook op technisch gebied kunnen we blijvend
een beroep op hem doen Dinie zien we terug
als koster en gastvrouw, en zeer waarschijnlijk
ook in allerlei andere activiteiten.

Op onze gemeenteavond van 29 mei werden de
jaarrekeningen van diaconie en kerk besproken
en toegelicht, waarna de kerkenraad op 10 juni
deze definitief goedkeurde. Ook werd het
jaarverslag door onze scriba voorgelezen. Een
mooi overzicht van de vele activiteiten die in
onze gemeente plaats vonden Dank aan
Jeannette voor het samenstellen van dit mooie
overzicht. Ter zijnertijd kunt u dit nalezen op
onze website.

Sake Bakker presenteerde een geluidsscherm.
Deze zijn bedoeld om de akoestiek in de
Voorhof te verbeteren.

Nu is het een heel gekakel tijdens het
koffiedrinken na de dienst. Met deze schermen
wordt het mogelijk dat we elkaar beter kunnen
verstaan. Wij zijn allemaal enthousiast en
kunnen niet wachten tot de schermen aan het
plafond zijn bevestigd.

Na de pauze kwam Ellen aan het woord. In de
rubriek van de diaconie, op pagina 16 kunt u
hier meer over lezen.

Op dit moment werken we aan een nieuwe
website. Vele jaren hebben Piet en Guda
Boonstra deze bijgehouden, - nee zelfs
ontworpen. Nu Piet er niet meer is wordt de
website nog een tijdje in de lucht gehouden tot
de nieuwe gepresenteerd kan worden.

De kerkenraad krijgt “huisbezoek”. Op

woensdag 3 juli komt classis predikant Peter
Verhoeff bij ons op bezoek. Samen met hem
gaan we ons werk doorlichten en bespreken.

In de diverse andere rubrieken kunt u meer
lezen over het wel en wee binnen de Lucaskerk.

Siep Rienstra.




Vlammen zijn er vele, één is het Licht.

Het is mooi. Na de bevestigingsdienst vertelde ik een vriend
hoe Jezus de groep van twaalf apostelen had samengesteld
en hoe divers die groep was geworden. Ik merkte dat ik het in
de preek, die getuige de reacties goed over was gekomen,
nog beter had kunnen zeggen. Want het begon ermee dat er
drie een bijnaam kregen. Simon kreeg als bijnaam Petrus
(rots), en de broers Jakobus en Johannes noemde Hij ‘zonen
van Boanerges’ (zonen van de donder). Een rots is onwrikbaar
en als zodanig solide en stabiel. Ik citeerde een commentaar:
‘rotsmensen bieden de beste garantie voor de institutionele,
de juridische en de objectieve kant van het samenleven!
Prima om een kerk op te bouwen. Maar zoiets heeft wel
tegenwicht nodig, want wat krijg je anders? Een dor, saai en
zichzelf handhavend instituut! Maar het moest vooral een
levende en dynamische gemeenschap worden. Daarom koos
Hij Jakobus en Johannes erbij. ‘Zonen van Boanerges' staat
voor een persoonlijkstype, die met hartstocht en onstuimige
passie en met het enthousiasme van intuitie en gevoel, alle
uiterlijke barriéres en bepalingen opblaast en aan de kant
veegt. En daar koos Hij er zelfs twee van! Ook de andere
apostelen waren erg verschillend. Qua culturele achtergrond,
qua levensonderhoud en ook wat de politiecke ideeén betreft.

Prachtig, de oervorm van de kerk was zo pluriform als je maar
kunt denken! En pluriform zijn ook wij. Ook onze gemeente
bestaat uit mensen met de meest verschillende karakters,
ideeén, talenten, liefhebberijen en eigenaardigheden. De
overeenkomst: we zijn allemaal aangeraakt door de goede
boodschap van Gods liefde voor ons en beseffen dat dat
consequenties heeft voor de manier waarop we ons leven
inrichten. Als je als dominee iemand die bevestigd wordt een
tekst meegeeft, zoek je een passende bijbeltekst om te geven.

Marion de Heer (pastoraal ouderling) kreeg Psalm 37:23-24:
“Wie de HEER welgevallig is, mag haar weg gaan met vaste
tred. Al komt zij ten val, zij blijft niet liggen, want de HEER
richt haar op.”

Jacqueline Jacobs (diaken) kreeg Psalm 108:2: “Mijn hart is
gerust, ik wil zingen en spelen.”

En Siep Rienstra (ouderling-voorzitter) kreeg Jakobus 5:16b:
“Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn
uitwerking niet”

Jan Andries de Boer




Laat ye cndpireren
Op zaterdag 25 mei is het verzamelen bij
de Lucaskerk. Een heel groepje
gemeenteleden heeft zich aangemeld

voor de laatste "Laat je inspireren” van
dit seizoen.

Toch, het was niet geheel duidelijk waar
de tocht naartoe zou gaan. Ja, naar het
Eendenmuseum! Maar het woord eend
heeft twee betekenissen. Eéntje
betekent vogel en ééntje betekent auto.
Welke van de twee zou het worden? Een
aantal van de groep had de keuze op de
vogel laten vallen, toch het tegendeel
was waar, het was de auto.

In Andijk is het Eendenmuseum
gevestigd. En wat voor museum. En wie
denkt, een eend is toch een eend?! Die
heeft het mis, aan bijna elke auto, en
niet alleen eenden, die daar staat
opgesteld, zit wel een smeuig verhaal
vast.

Na ontvangst met koffie, thee en
overheerlijk gebak werden we rond-
geleid door Ton, die zich, gekleed als
fransoos, een aantal eenden had uit-
gekozen om het verhaal te vertellen wat
daarbij hoorde. En Janny en Jan Andries
stelden de lachspieren behoorlijk op
de proef als "Batman & Robin

Trouwens, de meeste auto’s ;

staan hier opgesteld, zoals ze zijn
aangevoerd. Sommige eenden
hebben 10 km op de teller staan,
sommige storten bijna in elkaar van
oudheid en er was er zelfs één
afgebrand. En er staat ook nog een hele
dure tussen. Er is ook nog een hele
verzameling dinky toys en de fiets van
marjoor Bosshardt... maw. te veel om
allemaal op te schrijven.




Anneke en ondergetekende hadden bedacht om
tussen het museum en het diner bij Happy Garden
de tijd op te vullen met Karaoke/Samenzang. Het
koor hierover gepolst en die waren enthousiast!
Favoriete liedjes werden opgenoemd en uitgewerkt.
Een aantal keer door het koor samen geoefend, de
solo's verdeeld, teksten opgezocht, You Tube werd
afgestruind naar filmpjes met én leuke muziek én
goede tekst én zingbaarheid! Dat was wel een
uitdaging.. niet alles is op You Tube te vinden.
Maar...wij hebben Sjaak nog die kon de
onbrekenden liedjes op gitaar begeleiden! &

En zo gebeurde dat, nadat iedereen
in de Voorhof een overheerlijke
versnapering (door Anneke klaar
gezet) tot zich had genomen, de
Karaoke/Samenzang kon beginnen.

Welke liedjes werden er zo al
gezongen?

Tulpen uit Amsterdam

Er zitten twee motten, met een solo
van Sjaak

Stel mijn vertrouwen op de Heer,
mijn God, met behulp van Janny,
Sietske, Anyke en Joke werd deze
canon succesvol gezongen.

M'n opa, m'n opa, m'n opa.

Het kleine café, de zilvervloot.

Het lied "een reisje langs de rijn"
werd in polonaise afgesloten. Het
was een zeer geslaagd
Karaoke/Samenzang uurtje. Precies
op tijd om naar Happy Garden te
gaan. De spullen snel opgeruimd
zodat de kerk weer gereed was voor
de kerkdienst voor zondag.

Met z'n allen eten, zo sloten we deze
dag en het seizoen af!

Carla Breeman - van Rij
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Herinneringen.....

Van Jan en Corrie v.d. Hulst hebben wij een mooi
verhaal vol herinneringen ontvangen. We willen
de lezers dit niet onthouden, toch zoveel
herinneringen, de redactie heeft bedacht om dit
prachtige verhaal in twee delen te splitsen.

Een groet aan de mensen van de Protestantse
gemeente van Winkel e. 0. van Jan en Corrie
v.d. Hulst.

Nu wij hier al weer ruim één jaar in Hoofddorp
wonen, kijk ik even terug naar de eerste weken
na aankomst in Hoofddorp. Wat was de
verwachting en hoe zou dat gaan? Ter
informatie, wij wonen zelfstandig in een
appartement van een protestants christelijk
verzorgingshuis. Wij maken het goed en wonen
naar ons zin. Zijn dik tevreden met wat we
kunnen. Wij wonen op de eerste etage en alles
gelijkvloers. Vanuit de woonkamer kijken wij op
de rijweg met uitzicht op een parkje. Het parkje
is aan drie zijdes omgeven door eenvoudige
rijtjes huizen. Vanuit de keuken zicht op
gemeenschappelijke ruimte waar mensen met
meer zorgbehoefte de broodmaaltijd en het
warm eten kunnen gebruiken.

Tijdens koffietijd in de ochtend, theetijd in de
middag, mogen wij als zelfstandige bewoners
daar ook aan deelnemen. Er staat ook een
piano.

Om u een indruk te geven hoe het was voor wij
naar Winkel gingen en in Nieuw-Vennep
woonden, het volgende: Wij woonden als
pachter op een akkerbouw bedrijf van 20 Ha.
midden in de Haarlemmermeer polder aan de
Hoofdvaart, met aan weerszijde de Hoofdweg,
Hoofdweg Oostzijde en Hoofdweg Westzijde.

Wij woonden aan de oostzijde op nummer
1040, in het midden van de 18 km lange
Hoofdweg en midden tussen Nieuw-Vennep en
Hoofddorp.

Wij hadden van oorsprong een kleinschalig
akkerbouw bedrijf. Vier werkpaarden, 30
mestvarkens, 150 legkippen en in elk seizoen

van september tot omstreeks april volgend jaar
acht koeien om melkend te mesten. Met vooral
gras en klaver uit de stoppels. Voeder en
suikerbieten en afvalproducten van de
akkerbouw als veevoer. In het pachtcontract
was opgenomen dat de mest op eigen land
gebruikt moest worden en ook de verplichting
om nachtleger te verschaffen aan de eigenaar,
als hij wenste te overnachten. Deze
bedrijfsvorm duurde tot 1970. Drie diersoorten
op kleine schaal bood geen toekomst.

In 1970 werd een grote kippenstal gebouwd
voor 6000 dieren. Binnen twee jaar werden
bijna alle eieren, plm. 3500 tot 4000 aan huis
verkocht of bezorgd. In 1974 gevolgd door nog
een stal met 12000 dieren.

In volle productie waren er dan ongeveer 13000
eieren per dag. Vanaf dat jaar reed ik twee keer
per week met een witte bestelbus, met grote
rode letters; “VERSE EIEREN FA. A. v. d. HULST’,
door de polder en ruime omgeving om eieren
te bezorgen bij diverse bedrijven winkels en
instellingen. U begrijpt dat heel veel mensen
mijn bus en bedrijf daar door en door kenden
en ik de meeste van hen niet.

Dit ter inleiding om het volgende beter te
kunnen bevatten.



Nu de eerste belevingen na onze verhuizing
naar Hoofddorp op zaterdag 18 maart 2023. Op
die zaterdag deden de kinderen en klein-
kinderen de verhuizing. Alles prima verlopen
en voldoende eten in huis voor het weekeind.

Maandagochtend zei Corrie: "Er moet toch
brood op de plank komen anders gaat het niet
goed. Ik pak de fiets en rij de straat uit tot op de
hoek Hoofdweg oostzijde naar bakker Gerard"
Deze warme bakker is in de hele polder bekend
door zijn vele gouden prijzen voor zijn
producten. Ik ben nauwelijks twee & drie
stappen in zijn winkel, begroet ik de
verkoopster en tussen mijn groet door klinkt
van links, met een zware stem: “Zo is die oude
kippenboer ook weer in de polder?” Vol
verbazing kijk ik richting enkele personen die
in een hoekje aan een tafel genieten van hun
warme broodje met een kop koffie. Er ontstaat
een informerend gesprek naar herkenning. Ik
bestel mijn broodje, reken af en dan zegt de
verkoopster tegen mij. “U bent toch van die
kippenboerderij aan de Hoofdweg?” Zij
noemde mij enkele namen die tot onze
wederzijdse kennissenkring behoorden??

Vol verbazing vertrek ik en stap op de fiets om
een 300 meter verder af te stappen bij de super
D. v. d. Broek. Loop naar het fietsenrek en er
klinkt recht voor mij: "Dag mijnheer v.d. Hulst"
Opnieuw verbazing. Wat nu weer? Ik zei:
“Mevrouw het is prettig dat u mij herkent, het
is voor mij en mogelijk ook voor u jammer dat
ik u niet herken. Wie bent u en hoe is uw
naam?" Maar mijnheer v. d. Hulst, kent u Silvia
niet meer? Verwonderd zeg ik: "Silvia? Silvia de
vriendin van onze dochter Petra tijdens de
middelbare schooltijd? Jij woont toch al
minstens 25 jaar in Aruba?" Ja ja zegt zij, gaat er
een lichtje branden? "Hoe kom jij nu
hier?"vraag ik. Silvia: "lk logeer sinds gisteren
even bij mijn ouders en doe nu de
boodschappen en ga morgen weer naar huis.

Ook hier volgt een belangstellend gesprek wat
eindigt in de afspraak om straks bij mij in huis
rond 11:00 uur het gesprek voort te zetten. En
dat gebeurde tot ook volle verwondering van
Corrie. Op ons bedrijf had ik een paar vaste
medewerkers/sters voor de weekdagen, maar
zaterdags werd het werk door jongelui gedaan.

Wordt vervolgd in het volgende Lucas Magazine

Aan de kant van God

Toen ik een kind was zei mijn moeder tegen mij:

dat God aan mijn kant staat

Later zei ik: ik hoop dat God nog aan mijn kant staat
Ik leerde dat liefde vanzelf gaat,

als God aan je kant staat

Soms had ik tegenwind,

dat aanvaard je als God aan je kant staat

Ik ervaarde dat je alleen hoeft te bidden

als God aan je kant staat

Alles word je gegeven

als jij aan de kant van God staat

Als je met God meegaat zal je merken

dat Hij aan jouw kant staat

Zelfs de dood wordt dragelijk

als jij aan de kant van God staat

Als je dan eenmaal

aan de kant van God staat

En het licht op je afstraalt, dan weet je zeker

dat God aan jouw kant staat!

tekst: Hans van Gelder, Foto: Carla Breeman - van Rij 11
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In gesprek met...

In de gezellige huiskamer is een volledig atelier
ingericht. Uitkijkend over het grasveld van het
Winkelmadepark. Hier zie je Ria regelmatig
zitten, werkend aan een schilderij. Op de foto
aan de voorkant zien we haar bezig met de
laatste hand te leggen aan hond Mix. Onlangs
overleden en nu op het doek tot leven gebracht.

Ondertussen word ik nieuwsgierig bekeken door
hondje Beer.

bezoek bij Ria Alferink-Knoops. De reden voor
mijn bezoek is dat Ria tijdens Nazomeren in de
Lucaskerk een aantal van haar schilderijen wil
laten zien. En dan willen we wel graag wat nader
met haar kennis maken.

Hoewel, als regelmatige kerkganger, hebben we
haar leren kennen als
voorzitter van ons
Lucaskoor. Bij de vele
hoogtijdagen
verleende het
Lucaskoor haar
medewerking. Maar
nu terug naar het
begin.

Ria groeide op in

Rotterdam, wijk Schiebroek. Daar begonnen haar
eerste creaties vorm te krijgen. Al heel jong
werkte ze met klei en op achtjarige leeftijd
ontstond het eerste beeldje.

Tijdens handenarbeid op de lagere school vroeg
meester vaak of zij de kinderen ook even wilde
helpen. Haar talenten werden daar al gezien.
Helaas kon zij na de Lagere School niet haar
verder scholen in de kunst. Vader en moeder
vonden het maar niks. Ze moest maar een “echt”

vak leren. Dus naar de MULO, net als haar
vriendinnen. Voor haar gevoel op een totaal
verkeerde school ( er was geen handenarbeid of
iets dergelijks)

Na de MULO de opleiding tot verpleegkundige.
In het Sophia ziekenhuis waar ze na twee jaar de
switch maakte naar doktersassistente op de
afdeling Dermatologie.

Ondertussen leerde zij op een bruiloft Ben
Alferink uit Barsingerhorn kennen. En zoals het
gezegde luidt: Van een bruiloft komt een
bruiloft. Ria en Ben raakten verliefd. Ben was
servicemonteur bij een bedrijf in veegmachines.

.
L

Ben en Ria trouwden in 1973 en gingen wonen in
Sint Maartensbrug. Helaas kon Ria geen werk
vinden. Overal was een personeelsstop. Na een
aantal jaren werd Ben buschauffeur en na diverse
avondopleidingen manager Kop van Noord
Holland. Dit werk heeft hij 28 jaar gedaan. Toen
begon hij voor zichzelf, als ZZP-er en reed voor
diverse bedrijven uit het dorp.

"Ze moest maar een w
"echt" vak leren!"

Ondertussen werden twee dochters geboren en
was Ria weer begonnen met schilderen,
boetseren en beeldhouwen. Overal in haar hele
huis in Winkelmadepark hangen haar
schilderijen en staan beelden en beeldjes. Zo
ontdek ik haar eerste schilderij, gemaakt op 12
jarige leeftijd.

i £




Van de vele beelden heb ik er één uitgekozen
voor dit artikel. De trouwdag van Ben en Ria.
Het paar in brons vereeuwigd.

Op mijn vraag of Ria een eigen stijl heeft, aarzelt
ze. "Dat weet ik niet”, ik maak eerst foto's en zie
een mooie foto, dan ga ik dat schilderen. Dat kan
met allerlei." Ria gebruikt diverse technieken,
met een voorkeur voor acryl. Op de voorkant
zien we niet alleen Ria werkend aan haar
nieuwste doek, maar zien we rechts van haar,
aan de wand een mooie foto van Ben en de
vrachtwagen en daaronder haar dierbaarste
schilderijtje.

Ben vond dit heel mooi. Dit schilderijtje
(geschilderd op de Veluwe) stond ook op de
voorkant van de rouwkaart. (Ben is in december
2018 overleden)

| "In het Lucaskoor zong zij
{ het hoogste lied"

Naast deze creatieve activiteiten heeft Ria nog
een prachtige hobby uitgeoefend. Vanaf dat zij
kwam wonen in Sint Maartensvlotbrug werd zij
lid van het gospelkoor “Young Spirit Singers”
Hier was zij in haar element. Elke week even naar

Dirkshorn voor de zangrepetitie en natuurlijk
meedoen met de vele uitvoeringen. Helaas
besloot het toenmalige bestuur dat je moest
stoppen met je 60ste. Voor ons als Lucaskerk wel
fijn, want Ria werd lid van ons Lucaskoor en daar
zong zij weer het hoogste lied. Ria werd
voorzitter tot het koor na de corona periode
moest besluiten om te stoppen.

Ondertussen is Ria verhuisd van Winkelerzand
naar het vernieuwde Winkelmadepark Daar is zij
op de dinsdagmorgen actief voor de wekelijkse
koffieochtend. Ook hier hangen schilderijen van
haar.

Op zaterdagmorgen is Ria in
Lutjewinkel te vinden. In
Cultuurschuur ‘de Kolk' is daar
de Scheve Schilder gevestigd.
(https://www.scheveschilder.nl)
Onder leiding Hans Bregman krijgen ze les in
o.a. kunstgeschiedenis en uitleg over de diverse
schilderstromingen.

Wist u dat het logo van Winkel op Zondag, ook
door Ria is gemaakt. Vele jaren heeft zij samen
met Loes van der Weerd deze nieuwsbrief
verzorgd. Tien jaar lang schreef Ria ook een
column in de Niedorper, was zij ook 10 jaar
secretaris van Historisch Weekend Den Helder
en secretaris van de Reddingsbrigade Sint
Maartenszee.

Na nog een rondleiding door huize Ria (eigen
museumpje) ter afsluiting nog een bakkie keer ik
weer huiswaarts om alle informatie re ordenen
en het verhaal op te schrijven.

Siep Rienstra
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kerk
in actie

Collectes juli en augustus 2024

Zondag 7 juli 2024

Collecte Protestantse Kerk -
Pastoraat

Nederland: preken in gebarentaal

Zie ook pagina 17

Zondag 11 augustus 2024
Collecte Kerk in Actie -

Zomerzending
Pakistan: christenen staan sterker
in hun geloof

In Pakistan vormen christenen
een kleine minderheid. Voor hen
is het belangrijk om goed te
weten wat hun geloof inhoudt.
Kerk in Actie steunt Bijbelschool
QTS, die hen door middel van
trainingen meer over de Bijbel
leert, en ook laat zien hoe je je als
christen staande kunt houden in
de maatschappij. Jaarlijks doen
ruim zesduizend mensen aan
deze trainingen mee. Onder hen
zijn veel jongeren!
kerkinactie.nl/christeninpakistan

Zondag 25 augustus 2024
Doelcollecte -

Twee Zorgboerderijen
Zie hiervoor pagina 16

Sterker in mijn geloof

Christenen in Pakistan hebben regelmatig te maken met
discriminatie en krijgen kritische vragen over hun geloof.
Bobby kan daarover meepraten. Maar sinds hij een
training volgde bij Kerk in Actie-partner OTS weet hij hoe
hij moet reageren. “lk sta
nu sterker in mijn geloof”

In Pakistan zijn christenen
een kleine minderheid.
Maar de kerk is er en wil
aanwezig zijn. Pakistaanse
christenen voelen zich vaak
onzeker in hun geloof,
omdat ze weinig
theologisch onderwijs hebben gehad.

Met hulp van Kerk in Actie biedt het Open Theological
Seminary (OTS) in Pakistan christenen trainingen die hen
meer over de Bijbel leren. Zo krijgen ze meer kennis over
het geloof en leren na te denken over wat het geloof
inhoudt voor hun dagelijks leven.

Kracht van God

QOok Bobby volgde een cursus bij OTS. In zijn werk bij de
politie krijgt hij vaak geld aangeboden van mensen die
willen dat hij hen boete kwijtscheldt of hun overtreding
door de vingers ziet. “Vroeger viel ik wel eens voor die
verleiding, maar sinds ik een training bij OTS heb gevolgd
weet ik hoe ik kan reageren.” Bobby vertelt dan nu dat zijn
prijs al betaald is door Christus, en dat hij het aanbod
daarom weigert. “De training heeft mijn leven radicaal
veranderd. Ik sta nu sterker in mijn geloof en ik ontvang
kracht van God om niet voor verleidingen te vallen.”

Hoe helpt Kerk in Actie?

Met steun van Kerk in Actie traint Bijbelschool OTS
jaarlijks zesduizend vrijwilligers van kerkelijke gemeenten
die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente
kunnen geven. Onder hen zijn veel jongeren, zoals Bobby.
OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en
toerusten van christelijke leiders in Pakistan. Op zondag
11 augustus wordt er voor dit werk gecollecteerd.



Vanuit de Diaconie

Vervolg van wat gebeurt er met uw collectegeld.

In het vorige Lucas Magazine heb ik u verteld over de
binnenlandse doelen waar we dit jaar een gift aan
schenken. Nu komen de buitenlandse doelen aan bod.

Jemima € 1000,00
Light for the World € 1000,00

Kerk in Actie extra gift voor noodhulp in Gaza € 1000,00

JEMIMA is een Christelijke instelling in Beit Jala
(bij Bethlehem) voor Arabische kinderen en
jongeren met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking.

Jaren geleden hebben we op voorspraak van
Jacqueline Jacobs Jemima 2 jaar als doelcollecte
gehad. leder mens is van waarde en ieder mens
heeft waardering nodig. Binnen de muren van
Jemima ontvangen de bewoners liefdevolle
zorg en buiten Jemima groeit de waardering en
acceptatie van de Jemima pupillen.

Waardering ontvangen de bewoners van
Jemima door een nuttige bijdrage te leveren
aan activiteiten en nieuwe producten die
gemaakt worden. Zo ervaren zij onderdeel te
zijn van de maatschappij en kunnen hun
talenten daar een bijdrage aan leveren.

KERK in ACTIE NOODHULP VOOR GAZA

De gebeurtenissen in Israél en Gaza hebben
dramatische gevolgen. Het leed onder zowel
Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk.

Kerk in Actie ondersteunt via haar
noodhulpprogramma wereldwijd mensen in
nood. Dat doen we nu ook in Israél en Gaza.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water,
medische benodigdheden en psychosociale
hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en
in samenwerking met plaatselijke kerken van
Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar
mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige
geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

LIGHT FOR THE WORLD
26 Miljoen mensen in ontwikkelingslanden
hebben een vorm van vermijdbare blindheid.

Blindheid in ontwikkelingslanden heeft een
impact op de hele familie. Een blind familielid
kan niet deelnemen aan het dagelijks leven of
bijdragen aan het inkomen van het gezin. Vaak
moeten de kinderen of kleinkinderen instaan
voor hun blinde ouder of grootouder. Zo
kunnen ze niet naar school.

Handicaps zijn vaak het gevolg van angst en
bijgeloof, een gebrek aan informatie, slechte
hygiéne en een tekort aan gespecialiseerd
medisch personeel en infrastructuur.

Eris ook een sterk verband tussen handicap en
armoede: iemand die arm is, heeft moeilijk
toegang tot medische zorgen en is daardoor
vatbaarder voor handicaps. Vandaar dat we
spreken over “onnodig blind” zijn. Een persoon
met een beperking leeft meestal in de marge
van de samenleving, heeft geen werk en wordt
vaak verstoten door zijn of haar familie.
Bovendien gaat amper tien procent van de
kinderen met een beperking naar school.

Met de steun van lokale partners, experts,
donateurs en business partners doorbreekt
Light for the World al meer dan 25 jaar lang
deze vicieuze cirkel. We verbeteren de toegang
tot medische zorg en helpen personen met een
visuele beperking bij hun integratie in de
samenleving. Samen geven we zicht op een
beter leven.
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Onze Doelcollecte: De Zorgboerderijen

BUITENGEWOON IN DE POLDER

Buitengewoon in de Polder van Laura
Rustenburg had een open dag op 25 mei.

Er was van alles te zien, kraampjes om de
boerderij heen en in de voortuin. Poffertjes,
draaiorgelmuziek, een groot springkussen
voor de kinderen. En er is een begin gemaakt
met het aanleggen van het stuk grond waar
de voedselbaken op komen te staan. De
ideéen zijn er volop en het begin is gemaakt.
Volgend voorjaar zal het er heel anders uit
zien. Een aantal gemeenteleden hebben een
kijkje genomen bij de zorgboerderij in de
polder.

Foto's van Yvanka

Afscheid en intrede diakenen

Terwijl ik dit stukje schrijf hebben we net de
dienst achter de rug waarbij we afscheid
hebben genomen van Luuk Klazinga als diaken.
Hij gaat 20 juni nog wel mee met ons
ouderenuitje als begeleider/chauffeur.

We bedanken hem voor zijn zes jaar dat hij onze
diaconie heeft willen versterken. Gelukkig is er
een opvolgster gevonden, namelijk Jacqueline
Jacobs. Zij is zondag 6 juni j.l. bevestigd als
diaken en is een oude bekende binnen de
diaconie. Welkom, en ik vertrouw weer op een
goeie samenwerking.

Pietie Voogd

HOEVE DE ENGELENBURGH

Op onze
gemeenteavond van
29 mei j.l. heeft Ellen
Burgemeestre,
zorgboerin op de
Engelenburgh, een
presentatie gegeven
over de zorgboerderij
op Terdiek.

b

Het is een
ontmoetingsplek waar mensen regie houden
op hun eigen leven. Niets moet. Een boerderij
met 30 cliénten, waarvan een aantal er ook 's
nachts verblijven. Er zijn dieren, paarden, een
kas, theetuin, galerie en een muziekruimte
met theater.

Het geld dat zij al van de diaconie gekregen
hebben, is besteed aan het maken van
kweekbakken op stahoogte van
gerecyclebaar hout. In de kas worden
groenten verbouwd die 1 x per 8 weken
geoogst worden voor de voedselbank. Op
deze manier kunnen de bewoners iets terug
doen voor de maatschappij.

Ellen vertelt ook een casus over een cliént die
bij hun kwam, waar de ouders te einde raad
mee waren, die niet uit de auto wou komen,
suicidaal was niets wilde, maar met veel
geduld toch langzaam weer tot leven kwam.

Hij hoorde muziek uit de muziekkamer
komen, ging daar een kijkje nemen, kreeg
gratis drumles van iemand uit het dorp,
speelde al gitaar en kon ook nog goed zingen.
Hij is helemaal opgeleefd en is een echte
rockster geworden.

Na dit verhaal bleef het stil, geen vragen meer
en iedereen was diep onder de indruk.

Misschien kunnen we in september een kijkje
nemen in de Engelenburgh, koffie/thee
drinken in de theetuin en dan wil Ellen graag
een rondleiding geven. Dit zullen we
aangeven via de WoZ.

Pietie Voogd




Bedankt

Lieve gemeenteleden van de Lucaskerk.
Het is nu bijna een half jaar terug dat Piet is
overleden. Op het moment is het gemis het
grootst, het besef komt nu — ik moet alleen
verder samen met Rossi en de
mensen die van ons houden.

Terugkijkend op een prachtig
afscheid de eerste drie weken
van het nieuwe jaar 2024.

Bedankt voor de dienst van
woord en muziek op 19
januari en de afscheidsdienst
van 20 januari. Een paar
mensen van onze kerk heb ik
persoonlijk bedankt, maar
nog lang niet iedereen, op
deze onpersoonlijke

manier wil ik jullie bedanken.
Zonder namen te noemen,
bang dat ik iemand vergeet.

Piet heeft zelf de diensten voorbereid, wat zal hij
trots zijn op ieder van ons die deze diensten tot
iets moois hebben gemaakt. Waar ik nog heel
veel troost in vind.

Op de deksel van Piet zijn kist stond de tekst;
”Liefhebben is loslaten”. Dit is nu nog niet
mogelijk maar dat gaat ook niet lukken na bijna
50 jaar lief en leed.

Koester wel de vele herinneringen van ons
samen

Wat jein je hart
bewaart raak je
nooit meer kwijt.

Denk veel aan de laatste woorden van
Piet: "Je redt het wel, ga verder met je
leven en zorg goed voor Rossi." en dat
houdt mij overeind.

Het meeste wat ik mis zijn de
schouderklopjes en het zeggen dat hij
trots op me is!

Het moeilijkste is alleen wakker
worden, koffie drinken, eten en dat

| niemand zegt dat het lekker is en dan

' het aller moeilijkste alleen naar bed....

De meeste weten waarom ik zondag 's morgens
niet naar de kerk kan komen, in het kort ik heb
opstart moeilijkheden in verband met mijn
morfinepomp, wat ben ik blij met live stream en
zo voel ik mij verbonden.

Heel veel liefs en nogmaals bedankt
Guda en Rossi

PERSBERICHT

Bijbelvertaling in Tgﬂggjﬁ‘é@r(\
Nederlandse 1 | ol ot b I'A"\\‘*-\J
Gebarentaal Vo .

. \
Sinds 1 april 2024 i_,
is de vertaling
van de Bijbel in Nederlandse Gebarentaal
(NGT) in een stroomversnelling gekomen. Het
bestuur benoemde een groep vertalers die
betaald verder werken aan de Bijbel in NGT.
Waarom is dit belangrijk? Omdat NGT voor veel
doven hun moedertaal is. Gebarentaal is dus
ook de taal van hun hart. Daarom is het
bestuur van de stichting Bijbel er vanovertuigd
dat deze vertaling voor hen tot grote zegen zal
zijn. Het vertaalwerk gebeurt in
nauwesamenwerking met Wycliffe Nederland.
Er is heel veel werk te doen, ook omdat een

Bijbel in gebarentaal op video komt te staan. U
begrijpt: voor de vertaling van de Bijbel in NGT
is veel geld nodig. Daarom doen we vrijmoedig
een beroep op u om dit werk te steunen.

U kunt uw gift overmaken via ons
rekeningnummer NL86 INGB 0006 2636 05
t.n.v. stichting Bijbel NGT. (ANBI keurmerk)

Met hartelijke groet, het bestuur:
Jan de Vrije, Alfred Bout, Kasper de Jong,
Anna Mendel, Karin van Vianen, Martin Visser

Z23%a op You Tube
' te zien in gebarentaal.
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Dit keer komt het Recept van
Tiny van Spunter.

Het vorige recept waren koekjes
van courgettes, dit keer is het
zoetzuur van courgettes.
Zoetzuur is heerlijk bij grauwe
erwten/capucijners, pasta's, nasi,
enz. En ook op een broodje kaas
is het heel lekker.

Ingredienten:

1 kg courgettes (3 & 4 stuks)
2 grote uien
50 gram zout
5 deciliter azijn
350 gram suiker
2 grote takken lava (magieplant)
3 theelepels mosterzaad
3 theelepels geelwortel
(koenijit, kurkuma)

* Bij Tiny lukt dat niet, daar zijn
potjes binnen de kortste keren
leeg.. =

Ter inspiratie - recept

/oetzuur van
Courgette

Bereidingswijze:
Courgettes schillen en in kleine blokjes snijden.

Uien in stukjes snijden en deze samen met de stukjes
courgette in een schaal doen en met zout bestrooien.

Een paar uur laten staan, zo nu en dan omroeren, er
wordt op deze manier een flinke hoeveelheid vocht
onttrokken.

Uit laten lekken, afspoelen en droog deppen.

Intussen de azijn, suiker en de kruiden aan de kook
brengen en even flink door laten koken. Voeg de
courgette stukjes en uien toe en zet een nacht weg.

De volgende dag alles samen aan de kook brengen en
een paar minuten zachtjes laten koken, zodat de
courgettestukjes nog stevig aanvoelen.

Met een schuimspaan uit het kookvocht vissen en
overdoen in goed schoongemaakte potten.

Het kookvocht nog een poosje op een flink vuur wat
laten indikken, over de groentemengsel gieten.

De potten goed afsluiten, een tijdje op de kop zetten.
Het kan maanden in de koelkast bewaard worden. *




Wat is jouw favoriete lied in de zomervakantie?
Lied 608: De steppe zal bloeien

Welke zin spreekt je daaruit het meeste aan?
De steppe zal lachen en juichen

Wat is jouw wens voor de wereld?

Dat we allemaal wat verdraagzamer zijn in binnen én
buitenland.

Wat is jouw favoriete lied in de zomervakantie?
Lied 886: Abba Vader U alleen

Welke zin spreekt je daaruit het meeste aan?
U behoor ik toe

Wat is jouw wens voor de wereld?

VREDE!!
Lucster bier Luister bier
het fmw«u’efe lied het ﬁma wele lied
van ‘rrm,n(% van Alie

O340

s
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Puzzel

Horizontaal

1 Bisschop van Hippo (354-430) 9 Qosterse vechtsport 10 Mi-
litaire Politie (afk.) 12 Oosterse vorst 14 Amerikaanse ruimte-
vaartorganisatie 16 Betaaldvoetbalclub uit Alkmaar 17 Wat
een anemometer meet 18 Eerste vrouw van Jakob 19 Vind-
ik-leuk (Eng.) 21 Verlangen 22 Woningbureau 24 Drinkbeker
26 Centrum van de katholieke kerk 28 Korte hengel 30 Oor-
deeltie 31 Kerkvader aan het hoofd van een kerkprovincie
33 Deel van een kopje 34 Lusthof 35 Vriendelijk 36 Partij van
Chris Stoffer (afk.) 38 Ploeg, team (Fr.) 41 Deel van een golf-
circuit 44 Stadje in Frankrijk 46 Fotografische term 47 Grond-
stof voor linnen 49 Openbaar Ministerie (afk.) 50 Vruchtbare
plek in de woestijn 52 Gemeente in Noord-Brabant sinds 2019
54 Rooms-kathollek {afk.) 55 Slechts 57 Werkzaamheld als
kruisgezant.

Verticaal

1 Derde zoon van koning David 2 Levervioeistof 3 Oplossing
4 Kunstleer 5 Van een zeker metaal 6 Het onderbewuste (in de
psychologie) 7 Kloosterzuster 8 Berichtjes sturen met een
mobiele telefoon (3'2) 11 Mooiste kleren 13 Pistoolmitrailleur
15 Biersoort 20 Kuifpapegaai 21 Samenleving 23 Belgische
schilder (1860-1949) 25 Persoon van rang en stand 27 Zieken
zalving 29 Zegeteken 30 Leeuw van de Sterreclame 31 Collega
van Balthasar en Caspar 32 Beperkt, smal 37 Titel van het hoofd
van een kerkprovincie 39 Leesteken 40 Zachte kleur 42 Stad in
Japan 43 Ongebonden 45 Kortingbewijs 48 Contratenor
51 Schaakniveau 53 Tijdperk 56 Evenement in Parijs in 2024
(afk.)

Colofon

Lucas Magazine is een uitgave van de
Protestantse Gemeente te Winkel e.o.
en verschijnt 6 keer per jaar.
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GOED NIEUWS:

Op 21 mei 2024 kon Amnesty International
bevestigen dat de Chinese burgerjournalist
Zhang Zhan uit de gevangenis is. Na 4 jaar
onterechte gevangenschap is zij terug bij haar
familie. Maar echt vrij is ze niet. Amnesty roept
de Chinese autoriteiten op haar met rust te
laten. Zhang Zhan deed via sociale media
verslag van de coronacrisis in China. Terwijl de
Chinese autoriteiten de uitbraak van de ziekte
in Wuhan stil probeerden te houden, bracht
Zhang Zhan de waarheid naar buiten.

GROET:

Op 4 juni 2021 riep Chow Hang-tung uit
Hongkong via sociale media op om de
slachtoffers van het Tiananmen-bloedbad in
China met een kaarsje te herdenken. Ze werd
meteen opgepakt en kreeg 22 jaar cel voor ‘het
promoten van een niet-toegestane bijeenkomst’
Haar hangt nég eens 10 jaar boven het hoofd
omdat ze ook de nationale veiligheid in het
gevaar zou hebben gebracht.

Chow is mensenrechtenadvocaat en een van de
organisatoren van de jaarlijkse
Tiananmen-herdenking in Hongkong. In 1989
werden op het plein in de Chinese hoofdstad
Beijing honderden en mogelijk zelfs duizenden
mensen vermoord. Soldaten openden er het
vuur op vreedzame demonstranten die opriepen
tot hervormingen. De Chinese regering wil dat
mensen vergeten wat er is gebeurd.

ACTIVITEITEN:

Tijdens het Nazomeren van 17 en 18
augustus staat er een Amnestytafel in onze
Lucaskerk. Er kunnen kaarten, servetten,
kaarsen enz. gekocht worden en er ligt een
petitie.

ACTIVITEITEN:

Op 19 april jl. was er een schrijffmiddag in het
leescafé van de bieb in Schagen. Voortdurend
kwamen mensen aan tafel zitten om te schrijven.

Er werden 61 brieven en kaarten geschreven.

Op 4 mei maakten we samen met het winkelend
publiek een krans om alle slachtoffers van
oorlogen en zinloos geweld te herdenken. De
krans kreeg een plekje bij het monument in
Schagen.

Maar Chow ziet het als haar taak om de
slachtoffers te blijven herdenken. Stuur een
kaart, zodat Chow weet dat je haar steunt.

TIP

Schrijf in het Engels.
Schrijf Chows naam NIET
op de enveloppe.

Chow houdt van katten.

VOORBEELDGROET

“Dear Chow,

| wish you strength.
Please don't give up.”
(ik wens je sterkte, geef niet op)

ADRES (postzegel internationaal)

PO Box No.75 Ma On Shan Post
Office, New Territories, HONG KONG

“Eén iemand helpen zal de wereld niet veranderen,

maar het verandert wel de wereld van degene die jij helpt!"
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J Cer{aéznst‘en

21 juli- 09:30 uur 25 augustus - 09:30 uur
Voorganger: ds Hanna Smit Voorganger: ds Jan Andries de Boer
Collecte: Diaconie Collecte: Doelcollecte

28 juli - 10:00 uur 1 september - 10:00 uur - Startzondag
Fenixkerk - Gezamenlijke dienst Voorganger: ds Jan Andries de Boer
Voorganger: ds Theo Vertelman Collecte: Missionair Werk

4 augustus - 09:30 uur 8 september - 10:00 uur
Voorganger: ds Eddie Reefhuis Voorganger: ds Gerrit van Reeuwijk
Collecte: Diaconie Collecte: Jonge Generaties PKN

11 augustus - 10:00 uur 15 september - 10:00 uur
Fenixkerk - Gezamenlijke dienst Voorganger: ds Jan Andries de Boer
Voorganger: ds Robert Blaauw Collecte: Diaconie

18 augustus - 09:30 uur - Nazomeren 22 september - 10:00 uur
Voorganger: dhr Siep Rienstra Fenixkerk - Gezamenlijke dienst
Collecte: Diaconie

elke zondag zijn er twee collecten waarvan de tweede voor de kerk

Agenda:

Zaterdag 17 augustus  Nazomeren vanaf 12:30 uur Zie pagina 4
Zondag 18 augustus  Nazomeren Zie pagina 4
Zaterdag 31 augustus  Startweekend vanaf 18:00 uur Zie pagina 5
Zondag 1 september Startweekend 10:00 uur Zie pagina 5
Woensdag 11 september Meditatief+ 19:15-20:00 uur Bovenzaal Kerk
Donderdag 19 september Laat je Inspireren  vanaf 20:00 uur Zie Pagina 4

Collectemunten kunt u bestellen:

Rekeningnummer NL41 RABO 0373 732 848 o.v.v.: Collectemunten
ledere 1ste en 3de zondag van de maand is Dirk Huizenga aanwezig om deze aan u uit te reiken.

Kerkdienst meebeleven of gemist? Kijk via www.lucaskerkwinkel.nl Of scan de QR code.

Lucaskerk Dorpsstraat 177 1731 RE Winkel info.lucaskerk@gmail.com
Predikant ds Jan Andries de Boer 06-36 546 161 jaa@quicknet.nl
Voorzitter Siep Rienstra 06-20 769 802 rienstra.siep@gmail.com
Scriba Jeannette Oudejans 0226-410 848 jeannette.oudejans@quicknet.nl
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Deuren
op onze levensweg

Ramen zijn passief, deuren actief.
= Ramen bieden een doorkijk op wat er
ST gebeurt, maar als we door een deuropening
g gaan raken we betrokken bij wat daarachter ligt.
= Een deur is er om het komen en gaan mogelijk te maken; =3 e
anders kon het net zo goed een venster zijn, of zelfs een stuk -8 e
muur. Deuren blijven gesloten ten teken dat we worden afgewezen of :
dat iemand niet gestoord wil zijn; ze worden als een uitroepteken dichtgesmeten
aan het eind van een vruchteloze woedende scéne; ze vangen ons op in liefdevolle
warmte, beschermen ons grondig tegen gevaar, noodweer en het onbekende; ze laten
verrukkelijke verrassingen binnen, of frisse lucht, nieuwe vrienden of verloren 3
gewaande geliefden. Open deuren en hekken zijn verleidelijk en veelbelovend. Ze
bevatten het ontdekkingselement. We voelen allemaal een onweerstaanbare
nieuwsgierigheid naar wat achter iedere half open deur ligt.

Deuren markeren voor ons de uren van de waarheid, onze contactmogelijkheden.
Op de scharnieren ervan draait ons lot.
Door de opening kunnen we ons op onze levensweg verplaatsen
van de ene fase naar de volgende, we kunnen
terugkeren, aankomen, vertrekken,
en weer terugkomen.




Het programma van de

West-Friese markt
op donderdag in Schagen
&

/" WAARVOOR HEBT UDIE ™ 2¢ LApDEN HET OVER

| JONGEREN TOESTEMMING ;
I 7
\ GEGEVEN? / [ EEN MUZIKALE VIERING!,

Het prachtige park
Land van Fluwel
in Sint Maartenszee

voor jong en oud!

Al 100 jaar
ZuiderZeeWerken.
En het begon in Hollands Kroon!



