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Terugblik
Verandering Startweekend

We kennen allemaal wel een
spreekwoord met daarin het
woord "verandering"
Bijvoorbeeld: "verandering van
spijs doet eten" en "verandering
doet leven". Waarom kom ik hier
op? Wij, als redactie, hebben een
tijdje geleden een workshop
gehad waardoor een aantal
nieuwe, aardige en leuke ideeén
ontstonden. Deze workshop was
naar aanleiding van het feit dat
dit blad al meer dan twee jaar
wordt uitgegeven in onze
gemeente.
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wat kleine veranderingetjes In Gesprek met ...
doorgevoerd. Niet te veel want er

bestaat ook nog een

spreekwoord met "niet elke

verandering is een verbetering". En verder

Toch als ik er zo doorheen blader
en de laatste puntjes op de i zet,
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Eerbiedige omgang met de liturgische ruimte

"We komen immers

niet, of minstens niet
alleen maar, naar de
kerk om elkaar te
ontmoeten. Het gaat
om de ontmoeting met
de Allerhoogste!"

Onder bovengenoemde titel stond er een artikel in het
lezenswaardige blad #PROTESTANT, ‘vakblad voor werkers in
de Protestantse Kerk, dat sinds enkele jaren alle drie maanden
verschijnt. In de septembervergadering van de Taakgroep
Eredienst hebben we het met elkaar gelezen. We kwamen er
dingen in tegen, die op sommige mensen mogelijk overdreven
over zullen komen, maar waar wij als leden van deze taakgroep
zozeer door zijn aangesproken, dat we ze met ingang van het
nieuwe kerkelijk jaar (dat is op 30 november, eerste Advent)
zullen invoeren.

Het stuk herinnert ons eraan waar het om gaat in de kerk: om de
ontmoeting met de onzichtbare God, de verrezen Christus en
het Woord dat daarvan getuigt. En dat daarom in elk geval een
protestants kerkgebouw het liefst niet te vol wordt gezet en
gehangen: daarmee wordt ruimte gelaten voor de aanwezigheid
van de onzichtbare God. En dat vraagt eerbied. En dat mag
invloed hebben op de manier waarop we ons in deze ruimte
gedragen.

Ik ga niet het hele artikel navertellen. Maar het gaat ook over de
plaats die iedereen inneemt in het kerkgebouw en dat dat sa-
menhangt met de rol die iemand speelt. En dan wordt het begin
beschreven van een gemiddelde kerkdienst: De ouderling van
dienst geeft de predikant een hand, deze gaat achter de liturgi-
sche tafel staan en staat daarbij meteen ‘tegenover’ de gemeente.
Na het aanvangslied spreekt hij het ‘onze hulp’ uit. En dan
wordt gesteld dat het logischer zou zijn dat de predikant bij het
aanvangslied nog even naast de kerkenraad blijft zitten en
samen met de gemeente vanuit de kerkzaal de onzichtbare God
toezingt. Welnu: deze vorm gaan wij volgen. Maar aangezien
wij nog een ‘lied voor de dienst” hebben, wordt het alsvolgt:

Als de kerkenraad binnen is gekomen, zet de organist het lied
voor de dienst in. Na dit lied komt de ouderling van dienst naar
voren, heet de gemeente welkom en geeft de mededelingen
door en het aanvangslied, steekt de paaskaars aan en gaat weer
naar zijn of haar plaats, om daar (staande) dat lied, dat ook
‘intochtslied’ genoemd wordt te zingen. Hierna krijgt de
predikant de hand en gaat verder met het ‘onze hulp. En wat we
ook gaan doen, in elk geval in de diensten, waarin ikzelf voorga:
nadat er uit de Bijbel gelezen is, blijft deze (naast de lezenaar)
open liggen tot en met het ‘amen’ van de preek. Reden: de preek
is gebaseerd op de Bijbel, zijnde Gods Woord.

Ik vind het prachtig dat we zo zorgvuldig omgaan met de
liturgie. We komen immers niet, of minstens niet alleen maar,
naar de kerk om elkaar te ontmoeten. Het gaat om de
ontmoeting met de Allerhoogste! En dat maakt dat de grootst
mogelijke zorgvuldigheid gepast is.

Jan Andries de Boer



BLOEMENGROET

De bloemen die iedere eredienst op de liturgietafel staan,
zijn de afgelopen weken gegaan naar:

24 augustus: Dhr. Siem van Splunter in Winkel
31 augustus: Mevr. Bil in Nieuwe Niedorp

7 september: Dhr. Sjaak Bakker in Winkel

14 september: Dhr. Peet van Dammein 't Veld
21 september: Mevr. Lena Keezer in Winkel

t de Lucaskerk
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5 oktober: Dhr. Gertjan Herder in Nieuwe Niedorp
12 oktober: Mevr. Jolien Terpstra-Bontekoe in Kolharn.

Wat is uw favoriete lied?

De redactie vraagt zich af: hoe ziet
onze "LUCAS Top 20" eruit? Dat
willen we de komende maanden
graag ontdekken. Vandaar enkele
vragen aan u.

Hiernaast staat een lijst van de PKN
Top 20.

Welk lied of welke liederen mogen
volgens u in onze Top 20 zeker niet
ontbreken? En waarom? Is het meer
dan een mooie melodie en een
aansprekende tekst? Een herinner-
ing aan een bijzonder gebeurtenis?
Een bron van inspiratie?

Vragen om over na te denken.

Neem rustig de tijd, want
antwoorden hoeft nu nog niet.
Binnenkort liggen er formulieren in
Lucaskerk om uw drie favoriete
liederen door te geven. Deze
kunnen in de "wensliederen bus"
worden ingeleverd.

Meer informatie volgt in WoZ.

PKN Top 20

1. Ga met God en Hij zal met je zijn

2. Abba, Vader, U alleen

3. Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)

4. 'k Stel mijn vertrouwen

5. De steppe zal bloeien

6. Aan U behoort, o Heer der heren

7. De zon komt op, maakt de morgen

wakker

8. Licht dat ons aanstoot in de morgen

9. Wat de toekomst brengen moge

10. U zij de glorie, opgestane Heer

11. 't Hijgend hert der jacht ontkomen
(of variant van Ps. 42)

12. Zolang wij ademhalen

13. De Heer heeft mij gezien en
onverwacht

14. Geest van hierboven, leer ons geloven

15. Lichtstad met uw paarlen poorten

16. Longing for light, we wait in darkness
(Christ be our light)

17. Als alles duister is

18. Groot is uw trouw o Heer

19. Jezus Overwinnaar/Waar U verschijnt,

wordt alles nieuw
20."Op waakt op!" zo klinkt het luide




DANKDAG

De afgelopen twee jaar hebben we op dankdag rond de maaltijd met elkaar gesproken
over ons voedsel. Velen willen graag dat we hier een traditie van maken. De missionaire
werkgroep heeft hier gehoor aan gegeven en wil u allen opnieuw uitnodigen voor de
maaltijd op woensdag 5 november.

Een sobere, maar toch voedzaam rijke maaltijd zal worden klaargemaakt. In drie gangen
nog wel. Tussen de gangen door gaan we met elkaar in gesprek. De maaltijd/gespreks-
avond begint om 18.00 uur. Opgeven kan in de Voorhof, daar ligt een intekenlijst.

Ook kunt u een mail sturen naar Siep Rienstra (rienstra.siep@gmail.com)
We hopen weer op een fijne avond met elkaar.

Meditatie+

Sinds 1 oktober is het mediteren weer begonnen. Dit zijn voor het komende
seizoen de data; steeds van 19:15 - 20:00 uur in de Lucaskerk; alle twee weken met
een pauze rond Kerst: 29/10, 12/11,26/11,10/12,7/1,21/1,4/2,18/2, 4/3, 18/3,
1/4, 15/4. Het mediteren is minstens ook aan te raden voor wie daar geen tijd voor
heeft, welkom! Jan Andries de Boer

Wel en Wee: 12 september - Overleden, Dhr. Evert Terpstra
22 september - Overleden, Mevr. Anna Nobel-Oudendijk
16 oktober - 50 jaar getrouwd Fam. Franzen te Winkel
20 oktober - 60 jaar getrouwd Fam. Bil te Winkel

TeBoven

Eerder vertelde ik u van de ongeneeslijke ziekte
van Matthias van Maurik, de bassist van
Blef-tributeband TeBoven. Op 7 juli is hij
overleden. We hebben bijna 15 jaar
samengewerkt. Dit is een groot verdriet, niet
alleen voor de band (Matthias was de beste
vriend van zanger Chris Poldervaart vanaf de
kleuterschool), maar ook voor mij. Ik had me
goed kunnen voorstellen dat dit ook heteinde £ 7%
van de Blgfdiensten had betekend. Het goede Witk i de fsede van Tinks

nieuws is echter, dat de band doorgaat met een nieuwe bassist. Het idee is dan ook een
nieuwe Blgfdienst in juni of juli. Jan Andries de Boer




Vanuit de kerkenraad

Na de stilte van de zomer is ons
winterseizoen weer ingegaan. Dat
begon met een heerlijke BBQ op
zaterdag 6 september bij de fam.
Leichel aan de Mientweg in
Lutjewinkel. De dag erop die prachtige
doopdienst bij enin het
natuurzwembad te Winkel. De doop
van Teun Steltenpool heeft bij velen
van ons diepe indruk gemaakt. Voor
het eerst in de geschiedenis van de
Lucaskerk vond doop door onder-
dompeling plaats. Voor ons en voor
onze predikant een unieke
gebeurtenis.

Ondertussen gaan de ‘gewone’ dingen
weer door. Het college van kerkrent-
meesters heeft de begroting 2026 in
concept klaar.

De diaconie gaat komend jaar met een
nieuw doel aan de slag. De opbrengst
van de huidige beide doelen brengt
een record op.

Op 7 oktober kwamen de beide
kerkenraden (Lucaskerk en Fenixkerk)
samen. In deze bijeenkomst had
dominee Fokko Omta een bijzondere
inleiding. Hier spraken we in groepjes
van vier over door.

Fokko bracht een artikel binnen van het
orgaan Kerk&Vrede (september
nummer) met als titel: Vredesbeweging
mag inclusiever. In dit artikel worden
vier elementen van vrede genoemd.
Namelijk:

Vrede tussen de volken

Vrede binnen de gemeenschap

Vrede in de economie

Vrede met de aarde

Aan ons o.a. de vraag: aan welke van
deze vier elementen zou je als kerklid/
als kerk het liefste aandacht geven? Het
gaf een levendig gesprek.

Vaak hebben we het alleen over de
vrede als ontwapening, als stoppen van
oorlog en geweld. Maar hoe zit het met
die andere elementen. Dit is, zo dacht
ik — ook een mooi onderwerp voor
ieder van ons. Waar zou ik het liefst
aandacht aan geven en waarom?

Verder spraken we op deze
gezamenlijke kerkenraad over de
gezamenlijke diensten. Ook spraken we
af dat we - in geval we geen voorganger
kunnen vinden - bij elkaar te gast
mogen en kunnen zijn.

De kanselruil heeft weer aandacht
gekregen. Op 9 november zal Fokko bij
ons voorgaan en Jan Andries in de
Fenixkerk.

Aandacht gaan we nog meer geven aan
de toekomst. Binnen nu en drie jaar
gaan onze predikanten met emeritaat.
Gaan we gezamenlijk aan de slag? We
gaan ons daar op bezinnen.

Tenslotte: Er komen weer bijzondere
bijeenkomsten aan. Op woensdag 5
november de maaltijd en gesprek in
het kader van Dankdag. Zie elders in dit
blad. Zondag 23 november is de laatste
zondag van ons kerkelijk jaar. Dat
betekent dat wij hen herdenken die
ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De Adventstijd nadert en dat betekent
ook dat wij ons al gaan voorbereiden
op de kerstvieringen.






The Wonder, indrukwekkende film  9gelegenheid een overheerlijke taart gebakken
en Sietske zorgde voor koffie en thee. (ook

Op donderdag 18 september zijn we gestart met  tijdens de film).

de eerste avond van het winterseizoen Laal je
Het grote misterie

. De film The Wonder was indrukwekkend. Want
In het Winkelmadepark hoe kan het dat een meisje van 11 jaar al 4
Het is een beetje traditie geworden om de eerste  maanden niet heeft gegeten nog steeds leeft?
avond te beginnen met een filmavond maar Dat wat het grote misterie.
voor het eerst werd deze in de De hoofdpersoon krijgt de taak om dit te
ontmoetingsruimte van het Winkelmadepark ontrafelen. Het lukt haar, maar wordt zij

getoont en niet in de Voorhof van de Lucas Kerk.  geloofd? En blijft het meisje leven?

De reden is dat er in het Winkelmadepark een

groot tv scherm aanwezig is. Sjaak en Sietske bedanken alle aanwezigen voor
hun komst. Het was gezellig om met elkaar in

Er was een bioscoopopstelling neergezet en
g . > deze ruimte naar de film te kijken.

Sjaak stond buiten op de uitkijk. Hij had voor de

30 oktober Bijbelstudieavond

De Bijbelstudie van 30 oktober sluit aan bij het ~ maar niet alleen die. Want in de preek worden

jaarthema van de PKN: ‘Kijk, laat je verrassen ook nog verbanden gelegd met andere

door het werk van de Heilige Geest!" We gaan tekstgedeelten en ook daar gaan we naar

ons buigen over de preek van dit jaar kijken. De genoemde teksten kunt u van te
Pinksteren en over de teksten, die aan deze voren lezen, maar dit hoeft niet, want we gaan
preek ten grondslag liggen. Dat zijn de lezingen  er met elkaar aandacht aan besteden.

van die dag (Exodus 17:1-8, Johannes 7:37-52 Dat het maar een mooie avond mag worden!
en 8:12 en Handelingen 2:1-11), Jan Andries de Boer

Donderdagavond 27 november
gaat over Libliadrama en zal worden geleid door Siep Rienstra.

Omschrijving van Sibliodram
In het woord "biblio-drama” verwijst het woord "biblio" naar "boeken” en meer specifiek naar de
bijbelboeken. Het woord "drama" betekent letterlijk: handeling of gebeuren. In het Bibliodrama gaat

het om het spelenderwijs tot leven brengen van een bijbeltekst(fragment).ibliodrama biedt je de
kans je spelenderwijs verhalen uit de bijbel eigen te maken:
* ben je benieuwd wat mensen en verhalen uit de bijbel je te zeggen hebben?
* wil je het verband tussen je eigen levensvragen en de oude teksten en verhalen ontdekken?
* hoe kun je moed vatten om verder te gaan, als Abraham en Sara?
* kun je met Elia troost putten onder de bremstruik?
* wil je meezingen met Mirjam of dansen met David?

Aan de hand van de bijbel

Deze avond gaan we onder leiding van Siep aan de slag met het verhaal uit Marcus 4: De storm op het
meer. We lezen het verhaal, we benoemen in steekwoorden de diverse personen, elementen etc. Hier
gaan we dan mee "spelen”. Het spelenderwijze tot leven brengen van het verhaal.



Thema: De érelukebezorger

De profeet Jesaja vertelde niet alleen
over een vreugdebode, hij was het zelf
ook. Hij gaf mensen hoop door zijn
woorden over het nieuwe begin dat
God zou maken.

In deze adventstijd lezen we de
woorden van Jesaja en ontdekken we
hoe deze woorden ook vandaag hoop
en verwachting kunnen wekken. En we
ontdekken hoe mensen een vreugde-
bode kunnen zijn, als ze elkaar de weg
wijzen naar de toekomst. Voor de
vreugdebode gebruiken we in dit
project het woord ‘Geluksbezorger”: hij
of zij brengt het geluk naar mensen toe.

yosloadjusnpy

Zondag 30 november 2025 - Jesaja 2:1-5

In een ander licht

Jesaja vertelt de mensen in Jeruzalem dat het goed komt met de stad. Op een dag
zal iedereen optrekken naar de stad, omdat God de weg wijst. Dan zal er overal
vrede zijn.

Zondag 7 december 2025 - Jesaja 11:1-10

Een prachtkoning

Jesaja vertelt dat er een nieuwe koning zal komen, die zal regeren met de geest van
de Heer. Dan zal er rechtvaardigheid en vrede zijn. Kennis van de Heer zal de aarde
vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Zondag 14 december 2025 - Jesaja 35:1-10
Zie je het voor je?
Jesaja vertelt over een woestijn die gaat bloeien. Zo maakt God een nieuw begin!

Zondag 21 december 2025 - Mattelis 1:18-25

God is dichtbij

Maria en Jozef zijn nog niet getrouwd, maar Maria verwacht wel een kind. Jozef
maakt zich zorgen, maar een engel vertelt hem wat hij moet doen. In Betlehem
wordt Jezus geboren.
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In gesprek met.....

Teun Steltenpool

Velen waren aanwezig op zondag 7
september. De dag dat Teun gedoopt
werd. Het was een prachtige dag.

De zon scheen uitbundig. De doop-
dienst die plaatsvond bij enin het
natuurzwembad “de Wirg", in Winkel.
Een doop door onderdompeling. Allen -
daar aanwezig - beseften het bijzondere
van deze samenkomst. Voor het eerst in
onze kerk een doop door onder-
dompeling. Wat waren we blij met de
keuze van Teun. En wat was Teun blij dat
het hier in de openlucht mocht
gebeuren. En ook dat we na de doop-
plechtigheid samen het Avondmaal
konden vieren.

Ds. Jan Andries de Boer leidde de
doopplechtigheid in met de volgende
onderwijzing: ‘Niemand leeft voor
zichzelf en niemand sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God, onze
HEER, aan Hem behoren wij toe'.. Hierna
luisterden wij naar de persoonlijk
getuigenis van Teun. Hij deed dit in de
vorm van een zelfgeschreven gedicht.
Dit gedicht verwoorde zijn gedachten,
zijn strijd en zijn overwinning. (zie
pagina 12)

Ongeveer een jaar geleden kwam Teun
onze kerk binnenwandelen. Het begin
van een nieuw leven en een eind aan
een zoektocht. Enkele weken na de
doop was ik bij Teun op bezoek en
spraken we over zijn leven, zijn zoek-
tocht, zijn diepte- en hoogtepunten.

Teun, geboren in Enkhuizen verloor zijn
moeder toen hij 4 jaar oud was. Een
dramatische gebeurtenis. Zijn vader
trouwde enkele jaren later opnieuw.
Tussen Teun en zijn stiefmoeder
boterde het niet. Hij ervoer geen liefde.
Kwam het hierdoor dat hij als tiener een
rebels leven ging leiden?

L "Je moest toch wat" )

Op de christelijke basisschool hoorde hij
de Bijbelse verhalen. Maar echt landen
deden deze niet. Veel meer was er bij
hem opstandigheid. Als God alles heeft
gemaakt en als Hij echt bestaat, waarom
liet Hij dan toe dat zijn moeder
overleed?

Op de middelbare school ging het niet
goed. Hij moest van school, maar door
de leerplicht ging dat niet zomaar. De
rest van de middelbare school volgde
hij in Hoorn bij het Horizon college.
Zodra hij weg kon verdween hij van
school. “Wat ik echt wilde wist ik niet. lk
had geen doel in mijn leven. Ik ging in
de bouw werken. Je moest toch wat”.

Op zijn 22ste verliet hij het ouderlijk
huis. Teun ging samenwonen. Uit deze
relatie is Kyan geboren. Kyan is in de
Katholieke kerk gedoopt. Zijn moeder
was katholiek, maar eigenlijk deden ze
er verder niets aan.



Helaas hield hun relatie geen stand. Na 4 jaar
gingen zij uit elkaar. Teun kwam in een diep
dal terecht. Het ging van kwaad naar erger.
Zijn leven werd een donker gat. Hij zocht het
in drank en drugs. Verlangde naar iets, maar
wat? Teun kwam in aanraking met New Age,
met Boeddhisme. Hij zocht naar spiritualiteit.
“erisiets in het leven dat je niet kunt
verklaren. Een drijvende kracht achter..."
Het bleef knagen. Op de basisschool had hij
de verhalen uit de Bijbel gehoord.

Zijn zoon werd gedoopt. Teun vertelt: “ik
denk dat toen al het zaadje is gelegd, het
kreeg echter geen tijd om uit te spruiten”.

Na zijn scheiding kreeg Teun een nieuwe
relatie. Uit die relatie werd zoon Odin
geboren. Helaas heeft hij met Odin geen
contact. Zijn vriendin verdween met hun
kind naar de andere kant van de wereld. Het
is voor Teun een groot gemis en verdriet.
Opnieuw een diep donker dal.

Toen kwam langzaam de ommekeer. Hij
kwam in gesprek met een zekere Andrea. Die
vertelde hem dat God misschien iets
wegneemt, om je weer op het goede pad te
krijgen. Teun vertelt: “Toen begon de
verandering. Alles wat ik meemaakte, al mijn
diepere gedachten, mijn boosheid, mijn
zoeken, ik vond het terug in de Bijbelse
verhalen. Het werd een soort transformatie —
een gevoel van wedergeboorte. Ik snapte nu
dat ik door die donkere periode heen moest
gaan, om als een beter mens er uit te komen.
Door alles wat er gebeurd was werden mijn
ogen geopend en al het negatieve
verslagen.

"Toen begon de T
verandering"

Nu geen spelletjes meer spelen. Wil mijn
leven nu leven zoals goed is in de ogen van
God’”

Teun beleefde zijn nieuwe leven in de
beslotenheid van zijn woonkamer. Een
collega van hem wees hem er op dat hij -
nu tot geloof gekomen - ook naar de kerk
moest gaan om verder te worden
onderwezen.

Teun luisterde ernaar en ging op zoek. Hij
bekeek livestreams van kerkdiensten, zag de
Lucaskerk en vond die mooi. Alleen in die
Lucaskerk zag hij middels de livestream
alleen maar “oude” mensen. Toch besloot hij
om een keer te gaan. “Ik ging achterin zitten.
Na de dienst vroegen Tiny en Jacqueline mij
om nu ook een bakkie te doen toen ik snel
de kerk wilde verlaten'.

Voor Teun was het een hele stap, maar hij
was blij verrast hoe hij ontvangen werd. “Ik
bleef komen. Belangrijk voor mij was dat er
in elke toespraak (preek) wel iets zat, waar ik
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verder mee kon. Zo mochten wij allen
op zondag 7 september getuige zijn
van Teun's wedergeboorte. De tekening
op de voorpagina van de orde van
dienst is door Teun zelf getekend. Het
kruis in het midden tekende hij als
eerste. “vanuit het kruis is iets moois
ontstaan”. De vlinder links op de
tekening laat een proces zijn van rups
tot vlinder. “wedergeboorte”.

Teun kan zijn gevoelens uiten in
gedichten en schilderwerk. Twee
schilderingen over hemzelf vertellen
zijn verhaal in notendop. Een zwarte
periode en de nieuwe tijd - nog niet af
maar verwachtingsvol de toekomst
inkijkend.

Teun bedankt voor je openhartig
verhaal, Siep.

Gedicht van Teun bij de doop

Hier begraaf ik mijn strijd tussen trots en schaamte.
Mijn zwaard gezonken in de grond daarbij.
Alles wat mij bond als een last vastgeketend.
Was buitenadem en kwam niet meer bij.

Ik voelde mij verloren en had opgegeven.
Zat in het duister maar nu ben ik vrij.

Mijn geloof geboren in de stilte en leegte.
Maar ik was niet alleen want God was dichtbij.
Ik zal niet blijven dwalen in het verleden
Ik heb een toekomst vol geloof en hoop.
met zijn liefde bewandel ik een pad van vrede.
In zijn genade herboren door de doop.

In gesprek met....
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ie zich bekeert vergeefft:
or en aanvaard onze dank

Gij die o aan
licht geeft it bestaan,
met vertrouwer ort doet gaan:

hoor en aanvaard onze dank.

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




Kerk in actie
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Kerk in actie Collectes

Werelddiaconaat 9 november

Veel jongeren in Pretoria groeien op in
gebroken gezinnen en gewelddadige wijken.
De helft van de jongeren maakt de
middelbare school niet af en 40 procent
tussen de 15 en 34 jaar is werkloos.

Toekomst kansarme kinderen in Pretoria
De christelijke organisatie PEN is als een
familie voor deze kansarme kinderen en
jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk
en examens, maar leren ook sociale en
creatieve vaardigheden die hen weerbaar
maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op
eigen benen kunnen staan.

Wat betekent dit project voor Breanna?

Ik ben nu twee jaar bij PEN en weet dat het
altijd mijn thuis zal zijn. Van mijn moeder
mocht ik erheen, omdat ze me met huiswerk
helpen. Maar ik kan hier ook over thuis
vertellen en alle ellende even vergeten. Ik
doe dingen die ik nooit eerder gedaan heb,
zoals kamperen en een filmnacht. Ik heb fijn
contact met de leiders van PEN. Zij zijn zelf
ook door hemel en hel gegaan en toch
overeind gebleven. Ik weet nu dat je altijd
strijd moet leveren in je leven. Je bepaalt zelf
of die strijd je afbreekt of opbouwt.

Zo helpt jouw bijdrage:

- € 18,50: 1 maand eindexamen-begeleiding
per leerling

- € 73: materialen voor bijbelonderwijs

» € 760: theaterlessen en einduitvoering

Kerk in Actie

Collecte werelddiaconaat 14 december

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo'n
150.000 migranten, sommigen met hun hele
gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden
veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat
zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet naar
school.

Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE biedt
200 migrantenkinderen onderwijs in zowel

hun moedertaal als de lokale taal. Na een jaar
kunnen de kinderen doorstromen naar het
regulier onderwijs. Ook zorgt SAVE voor
voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse
activiteiten.

Wat betekent dit project voor Ashwini?

Ashwini is 8 jaar oud en woont in Tirupur. Vanwege
armoede is haar familie naar Tirupur getrokken, op
zoek naar werk. Ashwini zorgt voor haar jongere
broertje Aarush, die drie jaar oud is. Omdat haar
ouders werken, staat zij er overdag alleen voor.
Ashwini moet daarnaast ook het huis schoon-
maken en de kleding van het gezin wassen. Het
SAVE-team sprak met Ashwini’s ouders over het
belang van onderwijs en vroeg Ashwini om samen
met haar broer naar het centrum te komen om te
leren. Na een langdurig gesprek accepteerden ook
hun ouders dit voorstel. Ashwini kan nu lezen en
schrijven.

Zo helpt jouw bijdrage:

*€ 4,25 opsporen kind

*€ 120 overbruggingsonderwijs kind
*€ 650 tijdelijke opvang kind
*€4,000 invloed op overheid



Doelcollecte 2024 / 2025

Het eind van onze doelcollecte voor de

zorgboerderijen is in zicht. Er zal nog

één keer gecollecteerd worden voor dit

doel. (23-11-25) De stand is tot nu toe:

€ 3640,00 voor Hoeve Engelenburgh en

€ 2429,00 voor Zorgboerderij
Buitengewoon in de Polder.

Doelcollecte 2026 / 2027

Als diaconie hebben we voor de
komende 2 jaar gekozen voor een
project van Dorcas in Jemen.

Burgeroorlog

In Jemen woedt sinds 2015 een
burgeroorlog, Mensen zijn hun huizen,
hun werk en soms ook geliefden kwijt.
Het land telt 30 miljoen mensen, en 80
procent van hen leeft in extreme
armoede. Hongersnood is voor veel
mensen elke dag een reéle dreiging.
Het is een dagelijkse strijd voor voedsel
en water. De burgeroorlog veroorzaakt
een voortslepende humanitaire crisis.

Tekorten

Door de combinatie van honger en
vernielde gezondheidszorg verspreiden
ziektes als cholera en diarree zich
razendsnel. Veel kinderen zijn onder-
voed. Het tekort aan eten kost niet
alleen levens. Door eenzijdige voeding
en tekorten blijven kinderen achter in
groei en ontwikkeling, waardoor er ook
later nog gevolgen van de oorlog
voelbaar zullen zijn.

Doelcollecte

Ditis al met de verdubbeling van de
diaconie er bij. Mooi bedrag lijkt mij.
Met Laura Rustenburgh heb ik overleg
gehad om in het voorjaar nog met een
groepje mensen te komen om het
resultaat te bekijken.

Pietie Voogd

\¢ Dorcas

Afhankelijk

Dorcas werkt sinds 2019 aan noodhulp
in Jemen. Door het tekort aan voedsel
in het land is meer dan 80 procent van
de mensen afhankelijk van hulp. De
economie is ingestort, de gezondheids-
zorg is verwoest.

Noodhulp

Dorcas is haar werk begonnen via lokale
partnerorganisaties. In 2022 hebben ze
een eigen kantoor geopend in de
hoofdstad Aden. Ze richten zich in
Jemen vooral op noodhulp, waaronder
traumahulp en het uitdelen van voedsel
en cashgeld. Daarnaast onderzoeken ze
hoe ze kunnen investeren in duurzame
oplossingen.

De komende 2 jaar zullen we voor dit
doel collecteren en u meer laten weten
over wat Dorcas allemaal doet in Jemen.
Zo zullen we in ieder geval weer een
kerkdiner organiseren op 24 januari
2026 in de Kolk in Lutjewinkel. U kunt
de datum al vastleggen, volgend
Lucasmagazine leest u hier meer over.

1] 3P Mnuep
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Vanuit de Diaconie

Dorcas voedselactie 2025

Ook dit jaar doen we als diaconie weer
mee met de voedselactie van Dorcas.

De landelijke actieweek is van 2 tot 9
november, in de week van gewas en
arbeid. Op zondag 2 november zullen
de folders uitgedeeld worden in de
kerk.

Eén op de tien mensen in de wereld
krijgt door nood en extreme armoede
te weinig gezond voedsel binnen.
Honger maakt hen ziek, put hen uit.
Maakt dat mensen niet kunnen werken

of spelen. Elke dag staat in het teken van

die ene vraag: hoe komen we aan eten?
Armoede laat geen ruimte voor leren en
ontwikkelen. Het ontheemt mensen
een eerlijke kans.

Met de Dorcas Voedselactie zetten we
ons in voor mensen die dagelijks
gezond voedsel moeten missen.

Door middel van:

- Voedsel bij nood: Help mensen in nood
direct met voedselhulp. Denk aan
mensen die door natuurramp of oorlog
geen toegang meer hebben tot water
en drinken. Zij ontvangen voedsel of
geld om die eerste moeilijke tijd door te
komen.

- Voedsel verbouwen: help mensen nu
en straks zelf voedsel te verbouwen.
Families ontvangen zaden en gereed-
schap en leren hun gewassen beter te
laten groeien. Zodat er het hele jaar
gezond voedsel is om van te leven.

- Voedsel verdienen: je geeft mensen in
kwetsbare situaties (vaardigheids-)
trainingen en hulp bij het starten van
een eigen bedrijf.

Zo staat er nu én in de toekomst eten
op tafel.




Zoals beloofd nog

wat foto's van o.a.de | O
schikkingen die =
tijdens Nazomeren
te bewonderen
waren.

Via de website van
de Lucaskerk kan orgelspel van Han Rus
worden beluisterd.
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Ingrediénten voor 12 muffins:

* 300 gram bloem
* 150 gram suiker
* snufje zout

* 75 gram ongezouten boter

* 250 milliliter melk

*1 zakje vanillesuiker
(beter nog: 1 theelepel

vanille-extract)

* 8 gram bakpoeder

*2 eieren
*1-2 appels

* 12 stukjes caramel fudge
¥+ 1 theelepel kaneel

Voor strooisel bovenop:
*20 gram ongezouten

roomboter

* 25 gram lichtbruine

basterdsuiker
* 25 gram bloem

* 25 gram havermout

Bakvorm:

muffinvorm voor 12 stuks,
papieren of siliconen cupjes

Ter inspiratie - recept

Appel-kaneel muffins

Deze appel-kaneel muffins heb ik gemaakt voor zondag

7 september bij de koffie. We zaten met elkaar buiten in het
zonnetje bij de Wirg. Na de feestelijke doop- en belijdenis-
dienst van Teun.

Als u toen een muffin hebt gegeten en denkt: 'die wil ik ook
wel eens maken' bij deze het recept.

Over muffins: ik maak ze vaak, omdat ik ze ideaal vind. Heel
makkelijk om te maken, iets minder vet dan cake en lekker. Je
kunt ze makkelijk in grote hoeveelheden maken en invriezen.
Dan kun je bij bezoek altijd iets uit de vriezer halen voor bij de
koffie. En je kunt goed varieren. Zo maak ik ook regelmatig
muffins met banaan en pure chocolade of met bosbessen.

Wel tijdig uit de vriezer halen. Je kunt ze ontdooien in de
magnetron, maar daar ben ik niet zo'n fan van. Beter is om ze
een 1 uur van te voren uit te halen en ze tot gebruik te
bewaren in een plastic bakje of zakje. Zodat ze niet uitdrogen.

Bereiding:

Doe de suiker, bloem, bakpoeder, zout, citroenrasp en kaneel
bij elkaar in een kom, roer even door met een spatel. In een
andere kom doe je de vochtige ingrediénten: eieren, melk,
gesmolten boter en vanille extract. Klop dit met een garde
door elkaar.

*Voeg de inhoud van beide kommen bij elkaar en spatel door
elkaar tot één geheel, dit mag best een beetje klonterig zijn.
Schil de appel en snijd deze in blokjes. Voeg ze toe aan het
beslag en spatel ze erdoor.

* Neem een muffinvorm die je bekleedt met muffin- of cup-
cake-papiertjes of siliconen vormpjes (dit werkt ook primal)

* Snijd elk blokje caramel in een paar stukjes en voeg aan
iedere muffin 1 in stukjes gesneden caramel toe. Duw de
stukjes wel goed in het beslag.

*Voor het maken van de kruimellaag doe je de boter, suiker,
bloem, havermout en het zout in een kom; wrijf met je
vingers tot er een kruimelmengsel ontstaat. Verdeel dit over
de muffins.

* Bak de muffins in 20 minuten op 200 °C (boven- en onder-
wamte) gaar en goudbruin.
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Wonderlijk ochtendgloren; de eerste zonnestraal
De dag opnieuw geboren, begint een nieuw verhaal

Fotospel: "Kijk!"

In de voorgaande editie van het Lucas Magazine, riep Siep ons, lezers van dit
mooie blad, op om een foto te maken. Hij schreef: Wij dagen u uit om actief en op
een speelse wijze aan de slag te gaan. Maak een foto van iets waarop volgens u
iets te zien is van het werk van Gods Geest!

Wonderlijk

Eén van onze lezers heeft een foto ingestuurd dat bij het Item "wonderlijk" past.
Toch eigenlijk best wel mooi, zo'n zonsopkomst. En wat fijn dat dit met ons
gedeeld wordt. Het geeft een stukje verbondenheid met elkaar.

Doe ook mee!

Wellicht heeft u, heb jij ook nog een mooie foto die past in het fotospel: "Kijk!"

Of denkt u / denk jij, ik wil wel meedoen maar waar moet ik aan denken bij het
thema "het werk van Gods Geest"? Onderaan staan items op alfabetische volgorde
die allemaal met dit thema te maken hebben. We maken tegenwoordig zoveel
foto's, er zit er vast wel één tussen om met ons te delen.

Mail de foto naar lucasmagazinewinkel@gmail.com

allemaal raar een veer klimmen tederheid
blijdschap een vergezicht liefde van klein tot groot
de wind elkaar aankijken nieuw leven verbonden

een cadeau eten onverwacht verrast

een mier fietsen open ogen verzorgen
eenrichtingwijzer geduld scherp zien vriendelijkheid
een spinnenweb hond uitlaten stevige wortels wonderlijk
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AMNESTY

INTERNATIONAL

GOED NIEUWS:

De Egyptisch-Britse schrijver en activist
Alaa Abdel Fattah werd in september
2019 gearresteerd en tot een
gevangenisstraf van 5 jaar veroordeeld.
De Egyptische president Abdel Fattah
al-Sisi heeft hem en vijf andere
gevangenen een pardon verleend.

Op 18 juli 2025 zijn 252 Venezolaanse
mannen teruggestuurd naar hun
thuisland. Ze waren eerder door de
regering-Trump zonder geldige reden
uit de VS gezet en opgesloten in een
beruchte gevangenis in El Salvador.
Hoewel de mannen nu vrij zijn, maakt
Amnesty International zich nog
steeds grote zorgen over hun
veiligheid en rechten.

Op 8 september heeft een rechtbank in
Ankara de 23-jarige Enes Hocaogullari
vrijgelaten.

De mensenrechtenverdediger en
Ihbtgia+-rechtenactivist zat sinds

5 augustus in voorlopige hechtenis

na zijn terugkeer naar Turkije van een
conferentie in Strasbourg in Frankrijk.

ACTIVITEIT tijdens Nazomeren:

ACTIVITEITEN:

5 oktober zullen leden van Amnesty
ook mee doen aan ‘trek samen een
rode lijn" in Amsterdam.

20 november, de dag van de rechten
van het kind, zal er een filmavond zijn
in het Scagon in Schagen. De film Nata
per Te zal gedraaid worden.

Inhoud van de film:

-Het is 2017 en de rechtbank in Napels
is op zoek naar een gezin voor Alba
Stellamia, die het syndroom van Down
heeft en meteen na haar geboorte in
het ziekenhuis werd achtergelaten.
Haar naam kreeg ze van een verpleeg-
kundige, omdat ze bij dageraad werd
geboren. Verder heeft de kleine Alba
niets. Of misschien toch wel... Luca
heeft een sterk verlangen naar vader-
schap. Hij vecht om de voogdij over
Alba te verkrijgen, met hulp van
advocaat Teresa Ranieri. Maar hoeveel
‘traditionele’ gezinnen moeten nee
zeggen voordat Luca in aanmerking
komt?

Deze avond is ook de aftrap van de
actie Write for Rights. Door het hele
land zijn weer schrijfacties. Ook in onze
kerk zal ik mensen vragen om brieven
te schrijven.

Tijdens het nazomeren was er een verkooptafel in de Lucaskerk. Er is voor een
fantastisch bedrag verkocht, namelijk € 478,-- (dit is inclusief twee zilveren
vredesduifjes met ketting) De petities zijn134 keer ondertekend en er zijn 31

groetenkaarten verstuurd.

In december zal er weer een verkooptafel zijn.



GROETENKAART NAAR:
Mensenrechtenverdediger Xu Zhiyong en
mensenrechtenadvocaat Ding Jiaxi werden
in april 2023 in China veroordeeld tot
respectievelijk 14 en 12 jaar gevangenisstraf.
Xu en Ding zijn beiden prominente leden van
de New Citizens’ Movement, een netwerk
van activisten dat in 2012 door Xu is
opgericht om de transparantie van de
overheid te bevorderen en corruptie aan de
kaak te stellen.

De twee behoorden tot de tientallen
advocaten en activisten die in december
2019 bijeenkwamen in Xiamen, een stad aan
de zuidoostkust van China. Daar bespraken
ze thema's als de rechtsstaat, democratische
hervorming en mensenrechten. Niet lang
daarna werden in het hele land deelnemers
aan de Xiamen-bijeenkomst opgepakt.
Stuur Xu en Ding een kaartje in de
gevangenis!

Neem geen politiek standpunt in.

VOORBEELDGROET:
Please believe that we are with you.
Adressen:

Ding Jiaxi,

care of the Prison Administration Section,
Jiangbei Prison, No. 228 Jiangbei Avenue,
Jiangling County, Jingzhou City, Hubei
Province, 434110 CHINA

Xu Zhiyong,

care of Prison Administration Department,
Lunan Prison, Donggang District,

Rizhao City, Shandong Province, 276817

Colofon
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JCer[oé;:mfen - 70:00 uur

2 november - Heilig Avondmaal 30 november - 1ste Advent
Voorganger: ds Jan Andries de Boer Voorganger: ds Jan Andries de Boer
Collecte: KIA/Zending Collecte: Ouderenactiviteiten

9 november. Kanselruil 7 december - 2de Advent
Voorganger: ds Fokko Omta Voorganger: mevr Marion Bleker

Collecte: KIA/werelddiaconaat (pag 14) Collecte: Zending

16 november 14 december - 3de Advent
Voorganger: ds G. van Reeuwijk Voorganger: ds Jan Andries de Boer
Collecte: Diaconie Collecte: Werelddiaconaat (pag 14)
23 november - Laatste zondag 21 december - 4de Advent
herdenking overledenen Voorganger: dhr Siep Rienstra
Voorganger: ds Jan Andries de Boer Collecte: Diaconie

Collecte: Doelcollecte

elke zondag is de 2de collecte voor de kerk; de 1ste zondag van de maand is er ook een deurcollecte

Agenda:

Woensdag 29 oktober Meditatie+ 19:15 uur zie pagina 5
Donderdag 30 oktober Laat je Inspireren  20:00 uur zie pagina 8
Woensdag 5 november Dankdagmaaltijd 18:00 uur zie pagina 5
Woensdag 12 november Meditatie+ 19:15 uur

Donderdag 13 november Koffieochtend 10:00 uur

Woensdag 26 november Meditatie+ 19:15 uur

Donderdag 27 november Laat je Inspireren  20:00 uur Zie pagina 8
Woensdag 10 december Meditatie+ 19:15 uur

Donderdag 11 december Koffieochtend 10:00 uur

Donderdag 18 december Laat je Inspireren  20:00 uur zie WoZ

Collectemunten kunt u bestellen:

Rekeningnummer NL41 RABO 0373 732 848 o.v.v.: Collectemunten
ledere 1ste en 3de zondag van de maand is Dirk Huizenga aanwezig om deze aan u uit te reiken.

Kerkdienst meebeleven of gemist? Kijk via www.lucaskerkwinkel.nl Of scan de QR code.

Lucaskerk Dorpsstraat 177 1731 RE Winkel info.lucaskerk@gmail.com
Predikant Jan Andries de Boer 06-36 54 61 61 jaa@quicknet.nl
Voorzitter Siep Rienstra 06-20 76 98 02 rienstra.siep@gmail.com

Scriba Jeannette Oudejans 06-44 75 60 49 jeannette.oudejans@quicknet.nl



Geboren in Friesland, volgde Evert de
politieacademie en werd politieagent in Winkel.
Evert stond toen bekend als de fluitende
politieman. Hij had een groot rechtvaardig-
heidsgevoel, kwam op voor de zwakkeren in de
samenleving, voelde niets voor boetes
uitschrijven. Hij ging het gesprek aan met de
ander. Dit werd gewaardeerd. Ook werkte hij
voor de politievakbond en het overleg met
bedrijven.

Hij ging in zijn vrije tijd filosofie en psychologie
studeren. Na Winkel, het dorp Kolhorn werd de
Kolhornerkade de stek van Jolien en Evert. Evert
hield van soberheid, was eigenzinnig,
doelgericht en een harde werker. Bovenal was
hij een natuurmens. Als gezin wandelden zij
graag op hun lievelingsplek, Vatrop bij
Wieringen. Op de Bonteterp en het land
erachter had Evert zijn eigen natuurgebied met
liefde en inspanning gecreéerd.

Voor de kerkgemeenschap in Kolhorn en Winkel
e.o. heeft Evert zich ingezet, zoals zijn bijdrage
aan catechese, als jeugd- ouderling, de serie
avonden met sprekers met b.v. Bob Smalhout
en de diaconale jongerenreis naar
Quagadougou.

De geboorte van de dochters Welmoed en
Jildau was een verrijking. Evert was een stoere,
sterke vader en heeft hen de liefde voor de
natuur en het gevoel voor rechtvaardigheid
bijgebracht.

In 2020 werd de diagnose LBD gesteld. Met het
gezin werd besloten dat Evert niet naar een
verpleeghuis hoefde te gaan, maar met veel
liefde en ondersteuning thuis op zijn zo
geliefde stek kon blijven.

De afgelopen tijd hebben zij het verdriet, maar
bovenal de liefde voor en met elkaar gedeeld.

Evert heeft veel betekenisvolle waarden
gedeeld met Welmoed en Jildau, zoals het

waarderen van de stilte, het om je heen kijken
naar al het moois dat het leven biedt, uitgaan
van het goede in de mens. Aandacht voor het
kleine, het ruisen van de wind, het kabbelen
van het water. In de laatste periode viloeiden
liefde en verdriet in elkaar over. Te midden van
emoties was er dankbaarheid.

Jolien kijkt met veel liefde terug op de 43 jaar
dat zij samen waren. Op alles wat zij met Evert
heeft gedeeld. Blij dat Evert zo trots was op zijn
gezin. De sterke man, die op het laatst zo
kwetsbaar werd.

Tijdens de dankdienst voor zijn leven werd
Prediker 1 verzen 4 t/m 7 gelezen. In
gesprekken in de afgelopen tijd benadrukte
Evert dat het leven een ontdekkingstocht is,
ook na de dood. Zijn liefde voor de natuur zag
hij terug in de tekst van Prediker: ‘De zon komt
op en zon gaat weer onder. De wind draait maar
door... Rivieren

stromen naar de zee .. .. De natuur gaf Evert rust.
Hij voelde zich er thuis. Die kringloop van zon,
wind en water herkende hij. De mens mag
genieten en zorgen voor de aarde. Zorg voor de
natuur paste bij hem. De waarden van b.v. de
filosoof Levinas sprak Evert aan, zoals de
uitspraak: ‘in het gelaat van de ander vind je je
menszijn: Want de kwetsbare en unieke ander
vraagt om zorg en verantwoordelijkheid. ‘In het
gelaat van de ander openbaart God zich’ Ook
dat herkende Evert: in de ontmoeting komen
God en mens samen. Hij geloofde dat wij elkaar
later weer ontmoeten. In een andere dimensie.
Bij God, de hogere macht. Dat geeft hoop, rust
en troost.

Evert was niet bang voor de dood. Prediker
zegt: “Alle rivieren stromen..” Zo blijft Evert
voortleven. Ook in het leven, hart en
herinneringen van Jolien, Welmoed, Jildau,
Kristian en vele anderen. Evert is begraven op
de natuurbegraafplaats Geestmerloo.

Mirjam Sloots en Burret Olde




aar als wij hopen op wat we no
niet zien, blg'ven we in afwachting
daarvan voll

arden.

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21



